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- Karanlığı delenler 


GE ; 


Karanlığı delen 5000 kızımız var, her genç kız gibi hayalleri olan. 
Kimi doktor, kimi öğretmen olmak istiyor. Hayallerini gerçekleştirmek için 
okula gitmeleri, okula gidebilmeleri içinse destek şart. 
Kızlarımız, 4 yıldır Turkcell ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 
katkılarıyla eğitimini sürdürüyor. 

Ayşe Kulin “Kardej “ adlı kitabında onları anlatıyor. 
Turkcell ve Ayşe Kulin bu kitap satışından doğacak haklarının tüm gelirini; 
Çağdaş Türkiye'nin Çâğdaş Kızları Projesi'ne bağışlıyor. 
Türkiye genelinde *5 ilde gerçekleştirilen projeyle 
Doktor Ayşeler, Fatma Öğretmenler yetişiyor. Türkiye kazanıyor! 


Kardelenler, bütün kitabevleri ve TurkcellExtra'larda. 
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İZLEYİCİDEN GELENLER 


Dergi yöneticilerine; 
Kanalınızın uygulamış 
olduğu sansürlerle ilgili 
internette pek çok forumda 
şikayet var. Özellikle 
homofobik olan bu sansürleme 
RTÜK arkasında gizlenerek 
yapılıyor ve diğer müzik 
kanallarında yayınlanan 
Christina Aguilera ya da 
George Michael klipleri göz 
ardı ediliyor. Yöneticilerinizin 
bu fobisi sizi neden etkiliyor ve 
dergide neden eleştirilere yer 
vermiyorsunuz. Suçu izleyiciye 
atabilirsiniz sonuçta. Biz 
halbuki sizden Oueer as Folk'u 
yayınlamanızı beklerdik ki hâlâ 
ümidimiz var. Gerçi hâlâ en iyi 
kanal sizinki. İnşallah 
eleştirim dikkate alınır. 
Umarım tam fobik olan 
yöneticilerinizden bizi 
kurtarırsınız, saygılarımla. 
HÜSEYİN KARATAŞ 


Sayın Karataş, 

Tam fobik de olsalar, yarım 
hobit de olsalar onlardan 
kurtulmamız düşündüğünüz 
kadar kolay değil, çünkü onlar 
yönetici. Tedavi yollarını 
araştırmak daha akıllıca 
olabilir. Onları, homofobi 
terapisine ya da İFEGH”* 
merkezine gönderebiliriz. 
Önerilerinizi bekliyoruz. 
(*izleyicinin fark ettiği gizli hastalıklar) 


CA, 


Okuldaki kimya hocamın da bir 
CNBC-e izleyicisi olduğunu 
öğrendiğimde şok olmuştum. 
Kendisi sıkı bir Seinfeld 
hayranıdır! Kimya ödevimi, son 
sayfasında Seinfeld ve 
Coupling resimleri ile verdim. 
Resimleri dergilerimden 
kesmek zorunda kaldığım için, 
içim kan ağlıyor ama ne 
yapalım artık :(( Sonuçta çok 


yardımcı oldu ve notumu 
yükseltti. CNBC-e'nin hayatıma 
ne kadar girdiğini görüyor 
musunuz? Ben bu durumdan 
çok memnunum. İyi ki CNBC-e 
var! 

TUĞÇE YÜCEL 


Sevgili Tuğçe, 
CNBC-e'nin İngilizce dışındaki 
derslere de faydası olduğunu 
biliyorduk, ama kimya 
alanındaki ilk örneksiniz. 
Hocanızı da ayrıca kutlamak 
lazım, aslında CNBC-e 
izleyicileri sınavlardan muaf 
tutulmalı; hatta gece izleyicileri 
için devam zorunluluğu da 
kaldırılmalı ki, okul derdi 
olmadan rahat rahat 
kanallarını seyredebilsinler. 
Sizlerin de desteği ile bı 
konuda kampanya 
başlatabiliriz. 

GA. 


Merhaba ben derginizin 
yaklaşık 3-4 aydır üyesiyim. 
(Tam çıkaramadım ne zaman 
üye olduğumu :) 
Neyse ben dergiyi severek 
okuyorum, ama annem 
nedense dergi eve gelir gelmez 
dergiyi kaldırıyor. Neymiş? 
Dergi kalabalık yaratıyormuş. 
Ya güzel abilerim ablalarım 
ben dergiyi alıp salondaki 
sehpanın üzerine koyuyorum. 
Niye? Dergiden programlara 
bakıp izlemek için. Annem ne 
yapıyor? Alıyor dergiyi garip 
garip yerlere kaldırıyor. Ben 
annemle mücadele edemez 
oldum, ne olur siz bu konuya 
müdahale edin, çok muzdarip 
durumdayım. İlginiz için 
şimdiden teşekkürler. 
Bu arada bir de Red Kit'in 
çizgi filmlerini izledik, çok 
güzeldi. Bir daha verirseniz 
tekrar izleriz. Bir de 
mümkünse Red Kit posteri 
verir misiniz? Gerçi 
dizilerinizin posterlerini 
veriyorsunuz, ama bu güzel 
kardeşinizi mi kıracaksınız, 
değil mi? 

BARAN OMACAN 


Sayın Baran Omacan, 
Güzel kardeşimiz, 
Annenizle konuşalım dedik ve 
fena halde azar işittik. “Evi siz 
mi toplayacaksınız, sehpa 
benim, ev benim, Baran 
benim” dedi ve üzerimize 
yürüdü. Bir daha bizi aile 
işlerinize karıştırmayın, dergiyi 
de sehpaya koymayın. Red Kit 
posteri versek onu da salona 
asar, asabi bir durum daha 
yaratırsınız, o yüzden size 
poster yok. 

C.A. 


... Ortalıkta dolaşan 
söylentilere göre Seinfeld'in 
finali Türkiye'de gösterildiği 
gibi olmamış. Dizi o şekilde 
bitmemiş yani. Bu konuda bi 
açıklama yaparsanız minnettar 
olurum. Şimdiden teşekkürler 
merve.....Oyahoo.com 


Sevgili Merve, 

Demek büyük sırrımız 

ortaya çıktı, deşifre olduk yani. 
Doğrudur, yıllar önce 
Seinfeld'in orijinal finalini 
seyrettik ve hiç beğenmedik. 
Bunu yapımcılarına açık açık 
söyledik, “Sonunu 
değiştirmezseniz yayınlamayız” 
dedik. Onlar da sağolsunlar 
bizi kırmadılar, “Nasıl 
isterseniz tarif edin, öyle 
çekelim baştan; sizi ve 

ülkenizi çok seviyoruz” dediler. 
Mesele bundan ibaret. 

Aslında senaryosuna, 
kurgusuna müdahale ettiğimiz, 


fikir verdiğimiz başka 


bölümler de var; ama şimdi 
açıklamayalım. 
Ayıp olur. 

GEY. 


King of Oueens'in anlamı 
“Kraliçelerin Kralı” değil 
“Oueen'sin Kralı'dır. Orada ki 
“Oucens' “Kraliçeler' değil, 
New York'taki “Oueens' 
mahallesi... 

GÜLIN YOLAÇ 


Sevgili Gülin 

Hassasiyetinizi anlıyorum, 
fakat acaba Öneens'te geçen 
diziye böyle “king'li bir isim 
verilerek zaten sözcük oyunu 
yapılmamış mı? King of Bronx 
diye dizi yapsalar mesela, böyle 
anlamlı olmazdı di mi? Bunu 
siz de düşünmüşsünüzdür 
mutlaka. O zaman tüm 


bunların bir anlamı var mı? 
GEY. 


VA 
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Ne olduğunu anlamadan 
kendimi Bufiy'nin akıl almaz 
dünyası içinde buldum ve bu 
dünyada Spike manyağı olup 
çıktım. Şimdi en çok merak 
ettiğim şey, bir vampir 
(tercihim Spike) tarafından 
ısırılmak nasıl bir şey olurdu? 
MELİS GÖREN 


Sevgili Melis, 
Sanırım diziye biraz fazla 
kaptırmışsınız. Vampir diye bir 
yaratık türü büyük ihtimalle 
mevcut değil. Ayrıca Spike bile 
olsa, neticede vampir dişlerini 
geçirerek ısınırken, mutlaka 
acıtır. Böyle soruların muhatabı 
sayılmak da acayip ya, neyse... 
G.X. 


Sevgili CNBC-e çalışanları, 
Öncelikle kanalınızı çok 

beğendiğimi söylemeliyim. 
Gerçekten Türkiye'de böyle 


10 


kanallar bulmak zor oluyor. 
Her kanalda aynı diziler, ağalar 
bilmem ne. Sizden isteğim 
South Park neden bu kadar 
geç? Biraz argo ama 15 
yaşında biri olarak South Park'ı 
izlemek için ailemle 
tartışıyorum. Mesela sinema 
kuşağından önce olsa... 
MEDETCAN GÜNDÜZ 


Sevgili Medetcan, 

South Park'ı sizin ve 
yaşıtlarınızın izleyememesi 
için o kadar geç saate 
koyuyoruz. Bize dediklerine 
göre SP “Gençlerin ve 
çocukların ruhsal ve fiziksel 
gelişimini olumsuz yönde 
etkileyebilecek bir yayın”. 
Sanırım ebeveynleriniz 
haklı; tartışmayın, kırmayın 
onları. (Yine de 58. sayfadaki 
yazıyı mutlaka okuyun.) 


Geli 


The Guardian dizisi devam 
etmeyecek mi? Yoksa sezon 
finali aynı zamanda son bölüm 
müydü? Dizi, özellikle sosyal 
hizmetler kavramını ve hukuk 
sistemindeki adalet 
karmaşasını göstermesi 
açısından çok ilgi çekici. Ben 
yoğun TV seyreden biri değilim, 
ama seyrettiğim birkaç diziden 
biri The Guardian. Yorumumu 
dikkate alacağınızı umarım. 
AYSUN FERAH GÜNER 


Sevgili Aysun, 

The Guardian'ı biz de çok 
seviyorduk; ancak dizinin 
devamının çekilmeyeceği 
açıklandı. Yani The Guardian 
ne yazık ki bütti. Umarız yeni 
sezonda yayınlayacağımız 
farklı dizilerle ilginizi daba çok 
çeker ve sizi daha yoğun TV 
izleyen birisi yaparız. 


G.Y. 


Dünyanın 1 numaralı 
spor içeceği. 


SHHVDZAJZ SN İHTİYACINI KARŞILAR 


Hiçbir şey vücuda sıvının geri kazanımını Gatorade'den daha hızlı yapamaz. 


SEPLZEYISM VAYBEDİLENLERİ GERİ KAZANDIRIR 
Gatorade, terle kaybedilen sodyum, potasyum ve klorit gibi elektrolitleri 
yeniden vücuda kazandırır vevücüt susuzluğunu giderir. 


ZEZEYEZ TEKRAR ENERJİ KAZANDIRIR 
Gatorade, içerdiği karbonhidratlarla çalışan kaslara 
daha fazla enerji verir ve sonuç olarak zihin açıklığı sağlar. 
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KAÇIRMAYIN 


Tarzan denince akla her şeyden önce Johnny 
Weissmuller gelir. Her ne kadar beyazperdeye yansıyan ilk (sessiz) uyarlamanın Tarzan'ı Elmo Lincoln olsa ve daha sonra sayısız aktör Tarzan'a can 
verse de, özellikle belli bir yaşın üstünde olanların ZER MRS 
gönlündeki Tarzan, çifte Olimpiyat madalyalı sa- i > i j ZERO EFFECT 
bık yüzücü Weissmuller'dir. Jane ise, leopar benek- a 2 A 15 Teimmz Ber be 
li bikini benzeri kostümüyle heyecan yaratmış olan ğ Et. | Saat 22.00 
Maureen O'Sullivan. i 


Yönetmen: Jake Kasdan 
Oyuncular: Bill Pullman, 


ALIŞILMIŞ TARZAN'DAN FARKLI e Çİ Ben Stiller, Ryan O“Neal, 


Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of tbe iy is Kim Dickens. 
Se ğ EE ğ a K <> Yapım yılı: 1998 
Apes'in kahramanının ise böyle bir Jane'i yok. El 3 0 Süresi: 115 Dakika 


işaretlerinin de desteğiyle, “Ben Tarzan, Sen Jane” 
demiyor. Ağaçlara yerleşmiş ilkel çekirdek aile, ear 


şempanzeler, sarmaşıklarda sallanarak beyazları 
kurtarma klişeleri de bertaraf edilmiş. 

Bu Tarzan filmi, tıpkı Edgar Rice Burroughs'un 
kitabında olduğu gibi, kaza sonucu Afrika sahillerine çıkan annesiyle babası ölünce maymunlar tarafından büyütülmüş Greystoke Kontu John Clayton'ın hikâyesini anlatıyor. 

İkincil rollerde oynadığı üç film çevirmiş Fransız 
Christopher Lambert de orman çocuğu Tarzan'a 

“cuk oturmuş. Hatta aktörün 
| bir seks sembolüne dönüşmesi- 
| nin bu filmle başladığı söylene- 


8 bilir. 


YAZARA VEFA 

7 Oscar'lı ilk filmi Chariois of 

Fire'm (Ateş Arabaları) başarısından destek alarak bu filme 

* başlayan Hudson, Burroughs'un 

kitabına sadık kaldığı gibi, onu 

yüceltmiş de. Kelime başı para 

alan, üsluba falan pek aldırmayan yazar, bu Tarzan'ı görse, gözleri dolardı herhalde. Senaryosunu, 
Vazak adıyla Robert Towne'un yazdığı filmde ko- 


nusuna büyük ciddiyetle yaklaşmış, onu sanat düzeyine çıkarmış. Her şeyden önce, Greystoke bağlantısını hasıraltı etmemiş. Genç Andie McDowell, 
kahramanımızın İngiltere'de rastladığı “Jane'i oynuyor; ama Güneyli şivesi yüzünden dublajını 
Glenn Close yapmış. Hudson filmini, ihtiyar 
Greystoke Kontu'yla son performansını sunan eşsiz aktör Ralph Richardson'a adamıştı. 

Sevin Okyay 
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ADSIZ KOVBOYDAN 
YAŞLI HIRSIZA 


CLINT EASTWOOD'UN SİNEMA DÜNYASINDA YILLARLA BİRLİKTE ALDIĞI 
YOL, GENÇ AKTÖRLER İÇİN SİNEMA DERSİNDEN FARKSIZ; AMA ONUN 
ÖRNEĞİNİ İZLEYECEK BAŞKA BİRİ ÇIKAR MI, BİLİNMEZ 


Kamera karşısına ilk geçtiğinde, rolünü şaşırmıştı. Sonra hepsini bir solukta söylemeyi öğrendi, 
ama bu sefer de geri planda kalıyordu. İlk yılının 
. sonunda oynadığı bir filmde, bir starla kısa bir sahnesi vardı. Genç Clint, gözlük takarsa karakter kazanacağını düşündü. Ne var ki, Rock Hudson da 
aynı şeyi düşünmüştü. Clint, havalı gözlüklerini 
başrol oyuncusuna vermek zorunda kaldı. 

Clint Eastwood'un sinemadaki gelişimi, belki 
benzerine bir daha rastlanmayacak bir örnek, bir 
ibret dersidir. Eastwood yıllarla birlikte, meçhul 
genç aktörden kovboya, pis polise, aksiyon adamına, avareye geçti. Sonunda da kameranın arkasına 
geçti ve Hollywood'un Oscar arenalarında dolaşan, kendi sevdiği filmleri kendi usulünce yapan hatırı sayılır bir yönetmeni oldu. 


HIRSIZIN KARŞILAŞTIĞI SÜRPRİZ 

Bu ay izleyeceğimiz Absolute Power da onun yönettiği filmlerden biri. Eastwood, yaşlanmış hırsız 
Luther Whitney'i oynuyor. Son bir soygun yapacak, işi bırakacak. Zatön ömrü hapiste geçmiş, kızından uzak kalmış. Banliyöde girdiği görkemli bir 
evde tam işini bitirmişken, içeri birileri giriyor. Luther, gizli bir bölmeye saklanıp, iki yönlü bir ayna- 
nın ardından gelenleri izliyor. Orta yaşlı bir adam- 
la genç bir kadın, ikisi de sarhoş. Sevişmeye gelmiş 
gibiler ama bir kavga kopuyor, kadın adamı bıçaklıyor, içeri giren iki kişi (biri, 2ün saygın Başkan'ı 
Dennis Haysbert) kadını vurup öldürüyor. Çünkü 
yan odadaki erkek ABD Başkanı; kadın da onu 
destekleyen yaşlı milyonerin genç karısı. 


GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU 

Evin üçüncü katından iple inip kaçan Luther, 
tam yurt dışına gitmeyi düşünürken, Başkan'ın 
(Gene Hackman) bir basın toplantısındaki yalanlarına tanık olunca, kalıp adaleti tecelli ettirmeye karar veriyor. Ona destek olabilecek tek kişi, cinayet 
masasından bir polis (Ed Harris), bir de şimdi savcılık yapan, babasını görmek istemeyen öz kızı (Laura Linney). Karşı tarafta ise Başkan, gizli servis ve 
“melun? başkan danışmanı (Judy Davis) var. 

Clint Eastwood, David Baldacci'nin kitabını perdeye uyarlarken, kendine dört dörtlük bir oyuncu 
kadrosu kurmuş. Üstelik hem gerilimi ayakta tutmuş, hem de bir baba-kız ilişkisini ön plana çıkarmayı başarmış. Adsız Adam ve Dirty Harry'den 
beklenmeyecek bir yaklaşım. 

Sevin Okyay 


KAÇIRMAYIN 


ARTHUR 
22 Temmuz Salı, 
Saat 22.00 


Yönetmeni: Steve Gordon 
Oyuncuları: Dudley Moore, 
Liza Minelli, Jill 
Eikenberry, John Gielgud. 
Yapım yilı: 1981 


KAÇIRMAYIN 


ilm yapmak 


ton yaşâ 

ya başladı 

yeteneğini 

yano başın: 

ni çalmıştır. 
Oyunculuktaki başar 

vanlarıni kazandırdı. 

lığınâa geçmesine ri 

özel izin Yetildi. Se 

Of TÜ Ringsreki Gam 

kânıtladı.* Hopkims'ı 2 

öykülerinde, “The Wori 


sanevi motosikletçi 


ünlü ar Ernesı H 


en azından ressamlar ve heykeltraşlar hareket 
eder, ortalıkta dolaşır. Picasso kendini sarmalayan seks ve ölüm draması nedeniyle kolay kolay 
gözardı edilemeyecek: bir karakterdi. Üstelik bir 
de Hopkins'in yeteneği söz konusu idi. O muhteşem bir aktör. Ayrıca Picasso'ya benziyor; başı, 
ensesi, göğsü. Fazla makyaj kullanmadık. Birkaç 
burun denedik, ama hiçbiri hoşumuza gitmedi. 
Yaptığımız en büyük şey, Anthony'ye koyu kahverengi kontakt lensler takmaktı.” 


ŞAŞIRTAN KARİYER 

31 Aralık 1937'de Galler'de doğan Philip Anthony Hopkins, fırıncı babasının saldırgan yapısı 
yüzünden yalnız bir çocukluk geçirir. 

"Okulda çok rezil biriydim. Ahmağın tekiydim. 
Asosyaldim, diğer çocuklarla ilgilenmezdim. Gerçekten kötü bir öğrenciydim ve hiç zeki değildim. 
Orada ne yaptığımı bilmiyordum. Bu yüzden 
oyuncu oldum” dese de 1988deGaller Üniversites”nden fahri doktor ü #almayı başaracak 
bir grafik çizdi. Canlandırdığı -Oscar kazandığı 

Silence Of The Lambs'deki rolü başta olmak üze- 


 re- sıradışı karakterlerdeki başarısını aile içi ilişki- 


erine bağlıyor. 
- 15 yaşında karşılaştığı ünlü aktör Richard Bur- 


sl (on cızdı, oyunculuk eğitimi alma- 


ano virtüözü Bililccek derecede bu , 


andırdı. 2000 uğ ABD Valalld aşhesirle Tağmen bu ünvanları taşımasına 
ildi. Seçici bir oyuncu oluğun u Lord 


sanevi aba İl Burt Monfo ve Papa filminde 
r Ernest Hemingway rollerinde iz- 
? 
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KAÇIRMAYIN 


MANİ 


NEW YORK'UN YÖNETMENİ WOODY ALLEN, GORDON WILLIS'İN 
GÖRÜNTÜLERİYLE YİNE KENTİNE DAVET EDİYOR İZLEYİCİYİ 


“New York'un yönetmeni kimdir” sorusuna verilecek aday isimleri arasında kuşkusuz ki üst sıralarda yer alacak yönetmenlerden biri de Woody Allen'dir. Seçimler, “görece” eylemler olduğuna göre 
“New York'un yönetmeni Woody Allen seçilecektir” diyemesek de yaşadığı kentle bu kadar bütünleşmiş bir yönetmenin, böylesi bir ünvanı kaçıracağını da hiç sanmıyoruz. 

Martin Scorsese'nin, bu ay CNBC-e'de yayınlanacak After Houwrs filmindeki kahramanı Paul Hackett'in gözünden bizi sokak sokak gezdirdiği gibi 
gezdirmese de, Woddy Allen da hep New York'ta 
olduğunu hissettirir izleyicisine. Kimi zaman Manhattan'ın afişini süsleyen fotoğrafta olduğu gibi bir 


bankta otururken, kimi zaman da apartmanının camından sokaklara bakarken... 

Senaryosunu yazıp, başrolünü oynadığı ve yönettiği 1979 tarihli filmi Manhattan'da yine “kutsal 
kentine” davet ediyor izleyicisini. Woddyvari ilişkilere şahit olacağımız film boyunca, daha önce Godfather 1 & 2'yi de çeken görüntü yönetmeni Gordon Willistin muhteşem siyah beyaz görüntüleri eşliğinde New York'tan unutulmaz insan manzaraları sunmayı da ihmal etmiyor. 


SELNFELD'İN YARATICISI 


Seinfeld efsanesinin arkasındaki isim Larry 
David, yarattığı dizinin tüm başarısına karşın 
vitrine yeterince çıkamamıştı. Seinfeld hayran 
larının çok da iyi tanımadığı bu ismin başarısı 
tabii ki yapımcıların gözünden kaçmadı. 

Sowr -Grapes, bu ortamda, 17 Nisan 
19987de, yani çekilen son Semjfeld bölümünden 
sadece 4 hafta sonra vizyondaydı. 

Larry David, bu ilk sinema denemesinin hem 
yönetmeni, hem de senaristi olarak yer aldı 
afişte. İki yapım arasındaki sürenin bu kadar 
kısa olması, Seznfeld'in yakaladığı başarının 
Sour Grapes'in gişesine yansıması umudu olarak da yorumlanabilir. 

Eğlenmek için Atlantic City'ye giden iki kuzenin kumar masalarında başlayan maceraları- 
nın aktarıldığı komedide Larry David, ilk bakışta ilgisiz gibi görünen olayları başarıyla kurgulayarak Seinfeld'de gösterdiği yeteneğini yine sergiliyor; ancak itiraf etmeli ki Sejnfeld'dekine benzer bir patlamayı başaramıyor. 

Kolay da değil tabit Seinfeldi yakalamak; 
onu yaratan kişi için bile! 
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THE BUTTERFLY'S 
TONGUE (5 Temmuz) 
Yönetmen: Jose Luis Cuerda 
Oyuncular: Fernando Fernan 
Gomez, Manuel Lozano, 
Gonzalo Martin Uriarte. 


THE PROMİSE (12 Temmuz) 
Yönetmen: Jean-Pierre 
Dardenne, Luc Dardenne 
Oyuncular: Assita Ouedraogo, 
Rasmane Ouedraogo. 


THE LIFE OF JESUS 

(19 Temmuz) 

Yönetmen: Bruno Dumont 
Oyuncular: David Douche, 
Marjorie Cottreel, 
Genevieve Cottreel, 

Kader Chaatouf. 


SPRING IN MY 
HOMETOWN (26 Temmuz) 
Yönetmen: Kwangmo Lee 
Oyuncular: Ahn Sung-ki, 
Yoojung Bae, Ok Sook Song, 


DIRTY ROTTEN 
SCOUNDRELS (6 Temmuz) 
Yönetmen: Frank Oz. 
Oyuncular: Michael Caine, 
Steve Martin, Glenne 
Headley. 


MY FELLOW AMERICANS 
(13 Temmuz) 

Yönetmen: Peter Segal 
Oyuncular: Jack Lemmon, 
James Garner, Dan Aykroyd, 
John Heard. 


ONCE UPON A CRIME 

(20 Temmuz) 

Yönetmen: Eugene Levy 
Oyuncular: John Candy, Cybill 
Shepherd, James Belushi, 
Giancarlo Giannini. 


SOUR GRAPES (27 Temmuz) 
Yönetmen: Larry David 
Oyuncular: Steven Weber, 
Craig Bierko, Matt Keeslar, 
Karen Sillas. 


çarşamba 22:00 


LIEBESTRAUM (7 Temmuz) 
Yönetmen: Mike Figgis 
Oyuncular: Kevin Anderson, 
Pam Gidley, Bill Pullman, Kim 
Novak. 


A PASSAGE TO INDIA 
(14 Temmuz) 

Yönetmen: David.Lean 
Oyuncular: Judy Davis, 
Victor Banerjee, Alec 
Guinness, Peggy Ashcroft. 


SURVIVING PICASSO 

(21 Temmuz) 

Yönetmen: James Ivory 
Oyuncular: Anthony Hopkins, 
Natasha McElhone, Julianne 
Moore, Joss Ekland. - 


AFTER HOURS (28 Temmuz) 
Yönetmen: Martin Scorsese 
Oyuncular: Griffin Dunne, 
Rosanna Arguette, Verna 
Bloom, Linda Fiorentino. 


THE WATERDANCE ( Temmiz! 


GİŞE FİLMLERİ 


fi 


Yönetmen: Neal Jimenez, 
Michael Steinberg 
Oyuncular: Eric Stoltz, Helen 
Hunt, William Forsythe. 


ISHTAR (8 Temmuz) 
Yönetmen: Elaine May 
Oyuncular; Warren Beatiy, 
Dustin Hoffman, Isabelle 
Adijani, Charles Grodin. 


ZERO EFFECT (15 Temmuz) 
Yönetmen: Jake Kasdan 
Oyuncular: Bill Pullman, 
Ben Stiller, Ryan O'Neal. 


ARTHUR (22 Temmuz) 
Yönetmen: Steve Gordon 
Oyuncular: Dudley Moore, 
Liza Minelli, Jill Eikenberry. 


ABSOLUTE POWER (29 Temmuz 
Yönetmen: Clint Eastwood 
Oyuncular: Clint Eastwood, 
Gene Hackman, Laura Linney. 


MY FELLOW AMERICANS 
Macera ve politik taşlamanın 
harmanlandığı eğlenceli bir film. 


JACK JAMES DAN 
LEMMON GARNER AYKROYD 


THE LIFE OF JESUS Fransa'nın 
kuzeyinde gençler arasında yaşanan 
garip ilişkiler. 


SURVIVING 
PICASSO 
Anthony 
Hopkins'in 
performansıyla 
Pablo Picasso 
biyografisi. 


ABSOLUTE POWER 'Ahlaklı” bir hırsız 
ile “ahlaksız” bir ABD Başkanı karşı 
karşıya gelirse neler olur dersiniz? 
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A PERFECT MURDER 

(2 Temmuz) 

Yönetmen: Andrew Davis 
Oyuncular: Michael Douglas, 
Gwyneth Paltrow. 


MIDNIGAT COWBOY 

(9 Temmuz) 

Yönetmen: John Schlesinger 
Oyuncular: Dustin Hoffman, 
Jon Voight, Sylvia Miles. 


GREYSTOKE: THE LEGEND 
OF TARZAN (16 Temmuz) 
Yönetmen: Hugh Hudson 
Oyuncuları: Christopher 
Lambert, lan Holm. 


ROSEWO00D (23 Temmuz) 
Yönetmen: John Singleton 
Oyuncuları: Jon Voight, Ving 
Rhames, Don Cheadle. 


THE KINGIS ALIVE 

(23 Temmuz) 

Yönetmen: Kristian Levring 
Oyuncular: Miles Anderson, 
Romane Bohringer. 


, 


MACERA 


GREYSTOKE: THE LEGEND OF 
TARZAN Tüm uyarlamalar içinde romana 
en sadık kalan Tarzan filmi. 


Yönetmen: Woody Allen 


Oyuncular: Woody Allen, Diane 


Keaton, Harold Gould. 


YANKS (10 Temmuz) 
Yönetmen: John Schlesinger 

Oyuncular: Richard Gere, Lisa 
Eichhorn, Vanessa Redgrave. 


SIMPLE MEN (17 Temmuz) 
Yönetmen: Hal Hartley 


Oyuncular: Robert John Burke, 


William Sage, Karen Sillas, 
Martin Donovan. 


RINGMASTER (24 Temmuz) 
Yönetmen: Neil Abramson 
Oyuncular: Jerry Springer, 
Jaime Pressley, Molly Hagan, 
Michael Dudikoff. 


MANHATTAN (31 Temmuz) 
Yönetmen: Woody Allen 


Oyuncular: Woody Allen, Diane 


Keaton, Michael Murphy. 


SIMPLE MEN Babalarını 
bulmak için yola çıkan iki 
kardeşin macerası. 


SMALL TIME CROOKS 
(3 Temmuz) 

Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, 
Tracu Ullman, Hugh Grant. 


MILES FROM HOME 
(10 Temmuz) 
Yönetmen: Gary Sinise 
Oyuncular: Richard Gere, 
Terry Roberts. 


THE MONTE CARLO 
STORY (17 Temmuz) 
Yönetmen: Sam Taylor 
Oyuncular: Marlene Dietrich, 
Vittorio De Sica. 


SATURDAY NIGHT & 
SUNDAY MORNING 

(24 Temmuz) 

Yönetmen: Karel Reisz 
Oyuncular: Albert Finney, 
Shirley Ann Field. 


LOOK BACK IN ANGER 
Yönetmen: Tony Richardson 
Oyuncuları: Richard Burton, 
Claire Bloom, Mary Üre. 


| 


DR. PHIBES RISES AGAIN 


(3 Temmuz) 

Yönetmen: Robert Fuest 
Oyuncular: Vincent Price, 
Robert Ouarry, Peter 
Cushing. 


AUDREY ROSE 

(10 Temmuz) 

Yönetmen: Robert Wise 
Oyuncular: Marsha Mason, 
Anthony Hopkins, John Beck. 


ABSOLUTION 

(17 Temmuz) 

Yönetmen: Anthony Page 
Oyuncular: Richard Burton, 
Dominic Guard, Dai Bradley 


ROMEO IS BLEEDING 
(24 Temmuz) 

Yönetmen: Peter Medak 
Oyuncular: Gary Oldman, 
Lena Olin, Annabella 
Sciorra, Juliette Lewis. 


SATURDAY NIGHT & SUNDAY MORNING 
e İngiliz yeni dalga sinemasına iyi bir örnek. 


a olaydan 
hareketle 
çekilmiş, 


drama. 
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ROSEWOOD 
Gerçek bir 


ırkçılığa dair 
çarpıcı bir 


RA 
GNB her pazartesi 22:00 


Yönetmen: Jose Luis Cuerda 


Yapım Yılı: 2000 Süresi: 90 Dakika 

İspanyol İç Savaşı'nın başlamasından 
kısa bir süre önce yaşanan gerilimli 
günleri bir çocuğun gözlerinden aktaran film, insani duygulara seslenmesini bilen güçlü bir yapım. Okula ilk 
başladığı gün öğretmeninden korkup 
kaçan 8 yaşındaki Moncho bir süre 


5 TEMMUZ 


- İMISE LAP 


Yapım Yılı: 1996 Süresi: 94 Dakika 

1999 yılında Rosetta ile Cannes Film 
Festivali'nde Altın Palmiye kazanan 
Dardenne Kardeşler 1996 yapımı çarpıcı bir drama ile karşımızda. Ülkeye 


kaçak göçmen sokan ve onları çok 
ucuza kendi inşaat işlerinde çalıştıran 
Roger'nin sık sık dövdüğü 15 yaşında 


12 TEMMUZ 


Yönetmen: Bruno Dumont 


Yapım Yılı: 1997 Süresi: 95 Dakika 

L'Humanite ile 1999'da Cannes Film 
Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanan Bruno Dumont'nun 1997 tarihli ilk filmi Life Of Jesus, sembolik 
anlamda İsa'nın hayatıyla benzerlikler 
taşıyan senaryosuyla dikkat çekiyor. 


Fransa'nın kuzeyinde gitgide fakirle- 


Yönetmen: Kwangmo Lee 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 110 Dakika 
Kore Savaşı'nın bitiminden hemen önce geçen Spring In My Hometown, sinema eğitimini ABD'de tamamlamış 
Koreli sinemacı Kıvangmo Lee'nin ilk 
uzun metrajlı filmi. Sung Min ve 
Chang Hee köylerindeki kadınlarla 

“yatan Amerikalı askerleri “dikizleyen 


26 TEMMUZ 
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Oyuncular: Fernando Fernan Gomez, Manuel Lozano, Uxia Blanco, Gonzalo Martin Uriarte. 


sonra öğretmeninin aslında ne kadar 
iyi yürekli ve aydın bir insan olduğunu anlar. Ondan hayatın mucizelerine 
dair sayısız şey öğrenir. Faşistlerin iktidara gelişiyle her şey tepetaklak olacak, doğal olarak Moncho'nun hayatı 
da radikal bir biçimde değişecektir. 


, Yönetmen: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne 
Oyuncular: Assita Ouedraogo, Rasmane Ouedraogo, Jeremie Renier, Olivier Gourmet. 


Igor adlı bir oğlu vardır. Oğlu ne yazık ki bildiği her şeyi ondan öğrenmiştir: Çalmayı, yalan söylemeyi ve başkalarına eziyet etmeyi. Günün birinde 
Roger'nin inşaatında çalışan bir işçi- 
nin iskeleden düşüp ölmesiyle Igor'un 
tüm hayatı alt üst olacaktır. 


ie) 
YO, 


Oyuncular: David Douche, Marjorie Cottreel, Genevieve Cottreel, Kader Chaatouf. 


şen bir kasabada yaşayan 19 yaşındaki Freddy epilepsi hastası bir gençtir. 
Freddy ve arkadaşları vakit öldürmek 
için motosikletle dolaşıp işssizlik siyaşamaktadır. Filmde, 
Arap göçmenlerle aralarındayaşanan 


gortasıyla 


gerginliğe şahit olacağız. 


Oyuncular: Ahn Sung-Ki, Yoojung Bae, Ok Sook Song, Seonhoi Yoo. 


iki çocuktur. İşin tüm eğlencesi bu kadınlardan birinin Chang Hee'nin annesi olduğunun fark edilmesiyle sona 
erer. Üstelik kadının satıcısı da Sung 
Min'in babasıdır. Savaş ve beraberin- 
de gelen ahlaki çöküşün etkileri çarpıcı bir biçimde sergileniyor. 


GÖÇMENLER VE EV SAHİPLERİ 


FRANSIZ BRUNO DUMONT İLE BELÇİKALI DARDENNE BİRADERLER, 
FİLMLERİNDE AVRUPA'NIN GÖÇMENLERİNİ DE ANLATIYOR 


Bruno Dumont, yeni Fransız yönetmenler arasında her şeye mesafeli bakışıyla ve ağır ritmiyle dikkati çekiyor. İstanbul'a da konuk olan Dumont'un 
Altın Kamera ve Avrupa Film Akademisi Fassbinder ödüllü ilk filmi La Vie de Jösus'un (Life of 
Jesus) motosikletli gençler grubu, küçük kasabalarında sıkılınca hınçlarını yerel Arap göçmenlerden, özellikle Kader'den alma yolunu seçiyor. 

Filmin mekanı, Dumont'un daha sonra L'Humanitö'de de kullanacağı, Fransa'nın küçük, ekonomik açıdan durgun kasabası Bailleul. Film, İsa'nın 
hayatıyla sembolik bir benzerlik taşıyor. La Vie de 
Jösus'un belki de etkileyici yanı, Dumont'un işsiz 
bir grup yeniyetmenin huzursuzluğunu yakalaması. Talihsiz Kader, aslında hem bu huzursuzluğun, 
hem de grubun reisi Freddy'nin sevgilisine duydugu zaafın kurbanı oluyor. 


Kimine göre, yönetmenin bu ilk filmi, çok olumlu eleştiriler alan ikinci filminden de iyi. 


LA PROMESSE (THE PROMISE) 

İlk filmleri Rosetta ile Altın Palmiye'ye layık bulunan Belçikalı Jean-Pierre ve Luc Dardenne Biraderler ise, daha sonra Le Fils'de de başarıyla ele 
alacakları baba-oğul ilişkisini ilk kez La Promesse'da işliyorlar. Yasadışı göçmen kaçakçılığı yapan babanın on beş yaşındaki oğlu Igor, babası 
Roger'e sadık bir çocuk. (Ona çalmayı, yalan söylemeyi öğreten Roger, zaman zaman oğluna karşı 
şiddete başvursa da.) Ama kaza geçiren yasadışı 
bir göçmene, babasının işçisi Amidou'ya verdiği 
söz, hayatını değiştiriyor. Igor, sözünü tutup adamın karısı Assita'ya gözkulak olmaya çalışırken, 
ilk defa babasına tarafsız bir gözle bakıyor. 
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Yönetmen: Frank Oz 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 104 Dakika 

Bediime Stories'in yeniden çevrimi 
olan Dirty Roiten Scoundrels, eğlenceli ve zeka işi bir komedi. Daha önce 
Marlon Brando ve David Niven'ın 
oynadığı karakterleri bu kez Steve 
Martin ve Michael Caine canlandırıyor. İki kadın avcısının çekişmesini 


6 TEMMUZ 


MY FELLOW AMERICANS 


Yönetmeni: Peter Segal 


İFMMON © GARNER © AYKRÖYD 
Yapım yılı: 1996 Süresi: 101 Dakika 

Politik taşlama ile macera türleri arasında mekik dokuyan My Fellow 
iki eski ABD Başkanı'nın 
başından geçen hareketli günleri anlatıyor. Russell P. Kramer ve Matt Douglas birbiri ardına birer dönem Be- 


American, 


13 TEMMUZ 


yaz Saray'ın kiracısı olmuş ve rekabe- 


pe Jam SEAN RİCHARD 
GANDY BELÜSM SHEPMERD YOUNG LEMİS 


Yapım Yılı: 1992 Süresi: 90 Dakika 

Baştan sona kahkahayla yüklü sürükleyici bir komedi olan Oxce Upon A 
Crime, Avrupa'da tatil yapan Amerikalı bir çiftin başından geçen olayları 
anlatıyor. Yolda sahipsiz bir köpek 
bulan Phoebe ve Julian Peters çifti 
gördükleri bir ilan sayesinde köpeğin 


20TEMMUZ 


SOUR GRAPES 


Yönetmen: Larry David 


: Yapımyılı: 1998 Süresi: 91 Dakika 

IV tarihinin en başarılı sit-com'ları 
arasında gösterilen Sejnfeld'in yaratıcılarından biri olarak ün yapan Larry 
David, Seinfeld veda ettikten hemen 
sonra Sour Grapes ile gündeme gelmişti. Sozxr Grapes, Atlantic City'ye 
eğlenmeye giden ve kumar masaların- 


27 TEMMUZ 


THEY Di CÜUSİNS AND BEST PAL$... 
THEM PART 


24 


DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS 


Oyuncular: Michael Caine, Steve Martin, Glenne Headley. 


anlatan film, rekabet yerine birlikte 
çalışmanın yollarını arayan iki ortağın 
macerasına dönüşüyor. Zengin kadınları tavlayıp çeşitli “ulvi amaçlar” için 
para toplayan iki çapkın, kasabaya 
geleceği söylenen çok zengin bir kadın 
yüzünden tekrar birbirine düşer. 


Oyuncuları: Jack Lemmon, James Garner, Dan Aykroyd, Lauren Bacall, John Heard. 


ti her anlamda yaşamışlardır. Şimdiyse halen Başkan olan William Haney 
kendi karıştığı bir rüşvet skandalını 


“onların üzerine yıkmaya çalışmakta ve 


onları öldürtüp rahata ermek istemektedir. İki eski rakibin bir araya gelip 
kaçmaktan başka çaresi kalmamıştır. 


Gi John Candy, Cybill Shepherd, James Belushi, Giancarlo Giannini. 


kaybolmuş olduğunu ve köpeği getirenlere 3 bin dolar ödül verileceğini 
öğrenir. 

Köpeği geri götürdüklerinde ise sahibinin öldürülmüş olduğunu anlarlar. 
Üstelik, her nasılsa cinayetin baş şüphelileri de Peters çifti olmuştur. 


i Oyuncular: Steven Weber, Craig Bierko, Matt Keeslar, Karen Sillas. 


da büyük para kaybettikten sonra 
şanslarını kollu makinelerde deneme- 
ye karar veren iki kuzenin maceralarını anlatıyor. Film, kuzenlerden birinin 
diğerinin cebinde kalan son bozukluk- 
la büyük ikramiyeyi kazanması üzerine farklı bir zemine kayıyor. 


J O H N A N DY KULLANILMADIĞI İÇİN K 


Daha üniversitede gazetecilik okurken bile, aklı 
fikri sinemadaydı. İri yapısı ve uysallığı sayesinde, 
Kanada filmleri ve TV yapımlarında ufak tefek roller buldu. 1970'lerin başında yetenekli genç oyuncularla birlikte, Second City Troupe'a katıldı. Önce 
Kanada TV'sine çıktılar, iki yıl sonra ABD'ye transfer oldular. John Candy, şovdaki unutulmaz karakteriyle hemen şöhrete erişti, iki de Emmy aldı. 

Komedi dünyasının, gerçekten iyi kalpli ender 
şahıslarından biri olarak herkes tarafından seviliyordu. İyi filmlerde de, kötü filmlerde de oynadı. 
Planes, Trains and Automobiles'le birlikte en kaliteli filmi olan Uncle Buck (1989) sayesinde, tek 
başına bir filmi taşıyabileceğini kanıtladı; ama 
hayranları, onun yeteneğinin boşa gittiğinden yakınıyordu. Candy de umutsuzluğa kapıldı. Kendini içkiye, sigaraya ve yemeğe vurdu. 

Kırk üç yaşında Wagons Easti çekerken uykusunda kalp krizi geçirip öldü. 


SOYLU BİR SARIŞIN 


LAUREN BACALL 


BACALI VE BOGART'IN İLİŞKİLERİ FİLMLE 
BAŞLADI, EVLİLİKLE SONUÇLANDI 


Sinemaya modellikten geldi; ama tiyatro ve 
oyunculuk eğitimi görmüş bir modeldi. Lauren Bacali, 1943'te Harper's Bazaar Magazine'in kapağını süsleyince, yönetmen Howard Hawks hemen bu 
taze malzemeden bir yıldız yaratmaya karar verdi. 

İlk filmi To Have and Have Not'ta (1944) Humphrey Bogart'la oynadı. Öyle utanıyordu ki, çenesini 
köprücük kemiğine yaslamış halde dolaşıyor, biriyle konuşunca gözlerini kaldırıp bakıyordu. Büyük 
görünmek için de sesini kalınlaştırmış, kısmıştı. 
Herkes çok seksi olduğuna karar verdi, ona 
“Bakış' adını taktılar. Bogie de, onun hem 

güzelliğinden, hem de “Bir şey istersen 
ıslık çal” gibi diyaloglarından etkilenmiş 
olacak ki, evlendiler ve birlikte üç filmde daha oynadılar. 


YETENEĞİ YETERİNCE 


ENDİNİ 
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her çerşamba 22:00 


Yönetmen: Mike Figgis 


Yapım Yılı: 1991 Süresi: 101 Dakika 
İngiliz sinemacı Mike Figgis'in 1991 
tarihli filmi Liebesiranm, bebekliğinden beri görmediği annesini ölüm döşeğinde ziyaret eden Nick adında bir 
gencin yaşadıklarını anlatıyor. 
Burada eski bir arkadaşıyla karşılaşan 
-ve onun karısıyla ilişkiye giren Nick 


Yönetmen: David Lean 
Oyuncular: Judy Davis, Victor Banerjee, Alec 
Yapım Yılı: 1984 Süresi: 155 Dakika 


Doktor Jivago, Bridge On The River 
Kıwai ve Lawrence Of Arabia gibi 
unutulmaz filmlere imza atan dev yönetmen David Lean'in son filmi edebiyat dünyasının usta kalemlerinden E. 
M. Foster'ın aynı adlı eserinden beyazperdeye uyarlanmış güçlü bir ya- 


Yönetmen: James Ivory 


Oyuncular: Kevin Anderson, Pam Gidley, Bill Pullman, Kim Novak. 


bir seri tesadüf ve hummalı bir araştırma sonucu hem kendisini hem de ailesini ilgilendiren bazı tehlikeli sırlara 
ulaşacaktır. Liebesiraum karanlık ve 
tedirgin edici atmosferiyle izleyici özel 
bir dünyaya sokan sürükleyici bir modern noir. 


Guinness, Peggy Ashcroft. 


pım. 1924 yılında Hindistan'a gelen 
ve “gerçek Hindistan'ı yaşamak isteyen İngiliz Adela, arkadaşlık kurduğu 
Dr. Aziz'in kendisine tecavüz ettiğini 
ileri sürecek ve İngiliz yargı sistemi 
daha dava başlamadan aleyhte karar 
vererek ayrımcılığını ortaya koyacak, 


Oyuncular: Anthony Hopkins, Natasha McElhone, Julianne Moore, Joss Ekland. 


Yapım Yılı: 1996 Süresi: 120 Dakika 

Surviving Picasso'da başrolü Oscar'lı 
oyuncu Anthony Hopkins oynuyor. 
Özellikle 1944-54 yılları arasında ünlü ressam Picasso ile aşk yaşayan ve 
ona Claude ve Paloma adında iki çocuk doğuran Françoise Gilot'nun anı- 


larından yola çıkan film, sanatında 


Yönetmen: Martin Scorsese 
Oyuncular: Griffin Dunne, Rosanna Arguette, 
Yapım yılı: 1985 Süresi: 97 Dakika 


Her şey gecenin bir yarısı evde yalnız 
başına oturmaktan sıkılan bilgisayar 
analisti Paul Hackett'in kitabını alıp 
köşebaşındaki cafeye gitmesiyle başlar. Güzel bir sarışının peşine takılan 
Paul, Soho'nun tekinsiz sokaklarına 


dalar ve gece boyunca binbir türlü 


zirveye çıkmış bir sanatçının özel hayatında yaşadığı fırtınaları ve yaşattığı 
acıları gözler önüne seriyor. 

Picasso rolünde bir hayli başarılı bir 
kompozisyon çizen Anthony Hopkins'e Natasha McElhone ve Julianne 
Moore eşlik ediyor. 


Verna Bloom, Linda Fiorentino. 


maceraya bulaşır. Bütün bir gece boyunca süren After Hours kendi halinde sıradan bir karakterin sadece birkaç sokak öteye gitmesiyle kendisini 
bambaşka bir dünyada buluşunu ve 
sudan çıkmış balığa dönüşünü anlatan eğlenceli ve hareketli bir film. 


DOKTOR AZİZ VE DİĞERLERİ 


UYSAL BİR KARAKTER OLAN AZİZ'İ, BANERJEE'NİN YORUMUYLA FİLMİN 
SONUNA DOĞRU ASİ BİR HİNTLİ OLARAK İZLEYECEĞİZ 


David Lean'in son filmi A Passage to India'nın 
unutulmayan sahnesi, Victor Benarjee'nin oynadığı 
Hintli Doktor Aziz'in trenin kenarından sarktığı 
sahnedir. Doktor Aziz, İngilizlere faydası 
dokunduğu için keyiflidir; ama iki İngiliz kadını 
Marabar mağaralarına gezmeye götürdüğü gün, 
genç Adela, onu kendisine tecavüz etmekle suçlar. 

Filmin sonunda uysal Aziz asi bir Hintli olmuştur. 
Aynı adlı son romanı Lean tarafından sinemaya 
uyarlanan, İngiliz dilinin en iyi yazarlarından E.M. 
Forster (Howards End, A Room with a View, 
kitabını, Hindistan'dayken aşık olduğu Syed Ross 
Massood'a ithaf etmişti. 


LINDA HORENTINO 


Linda Fiorentino, avukat olmak istiyordu; ama 
oyunculuk onun aklını çeldi. Fiorentino hayranları 
aktrisin en başarılı filmlerini sinemadaki ilk yılında 
gerçekleştirdiğini düşünür. Özellikle 1985 yapımı 
Vision Çuest'te, Matthew Modine'nin güreşçisinin 
gönlünü çelen genç Carla olarak en iyi performanslarından birini sunmuştu. 

Aynı yıl, Martin Scorsese'nin bir akşamdan ertesi sabaha kadar süren karanlık komedisi After Hours'ta çılgın heykeltraş Kiki rolüyle herkesi şaşırttı. 
Ondan sonraki filmlerde, yeteneğine uyan roller bus 


BİR TÜRLÜ 
PARLAYAMAYAN 'STAR' 


amadı. Nihayet John Dahl'ın düşük bütçeli filmi 
The Last Seduction'da (1994), ahlak kuralı nedir 
bilmeyen *kara dul Brudget rolüyle büyük beğeni 
opladı. Tam Oscar adaylığı söylentileri başlamıştı 
ki, film sinemalarda gösterime girmeden önce kabolu TV'den yayınlandı. i 

O sürekli çalışıyor, Fiorentino 
hayranları da aktrisin şansının 
dönmesini bekliyor. 


ve 


ŞNECS her perşembe 22'00 


THE WATERDANCE 


MİND yönetmen: Neal Jimenez, Michael Steinberg 
i Oyuncular: Eric Stoltz, Helen Hunt, William Forsythe, Wesley Snipes. 
Yapım Yılı: 1991 Süresi: 56 Dakika 


1984 yılında geçirdiği bir kaza sonucu el Garcia her yaştan ve her ırrktan hastafelç olan yazar-yönetmen Neal Jimenez, nın bulunduğu bir enstitüye yatar. Bura- 
kendi başından. geçenleri aktardığı. fil- oda kendisine dostlar edinen Garcia hastaminde güçlü bir oyuncu kadrosuyla çalış- one yönetimiyle ters düşer ve küçük çaplı 
mış. Bir dağ kazası geçiren genç yazar Jo- o bir isyan başlatır. 


1TEMMUZ 


ISHTAR 


Yönetmen: Elaine May 
Oyuncular: Warren Beatty, Dustin Hoffman, Isabelle Adjani, Charles Grodin. 
Yapım Yılı: 1987 Süresi: 103 Dakika 


İki yeteneksiz şarkıcı, deniz aşırı bir yer- müzisyen yolda esrarengiz bir kadınla 
den gelen cömert sayılabilecek bir teklifi | karşılaşırlar. Gruba bir de CIA ajanı kakabul eder. Ishtar adında minik bir emir- | tılır ve işler iyice sarpa sarar. Filmin bir 
likte görev yapan ABD askerlerini eğlen- özelliği de oyuncular arasında Haluk Bildirmek üzere Kuzey Afrika'ya giden iki oginer'in de yer alıyor olması. 


ZERO EFFECT 


Yönetmen: Jake Kasdan 
Oyuncular: Bill Pullman, Ben Stiller, Ryan O'Neal, Kim Dickens. 
Yapım yılı: 1998 Süresi: 115 Dakika 


8TEMMUZ 


Son derece takıntılı ve egosantrik özel gösteren Zero'nun en büyük yardımcısı 
detektif Daryl Zero ileri zekası ve kendi- o Steve Arlo'dur. Sıradaki olay ise Gregory 
ne has çalışma yöntemleriyle ele aldığı o Stark adlı bir şantaj kurbanının davasıdır 
her esrarengiz davayı çözmesiyle ünlü- ove Zero küçük bir araştırma sonucu hedür. Evinden çıkmamaya büyük özen men bir şüpheli bulmuştur. 


15 TEMMUZ 


ARTHUR 


Yönetmen: Steve Gordon 

Oyuncular: Dudley Moore, Liza Minelli, Jill Eikenberry, John Gielgud. 

Yapım yılı: 1981 Süresi: 115 Dakika 

Dudley Moore'un en sevilen filmlerinden o kadından ayrı düşen müflis bir milyoner- 
biri olan Arthur 1981 tarihini taşıyor. dir. Mirasın dışında kalmamak için par- 
Zengin büyükannesinin talimatları doğ- omağına yüzüğü takmayı kabullenen Artrultusunda mecburi bir evlilik yapmak Ohur'un hayatta hiçbir motivasyonu ve 
zorunda kalan Arthur, gerçekte sevdiği (o keyfi kalmamıştır. 


22 TEMMUZ 


ABSOLUTE POWER 


Yönetmen: Clint Eastwood 
Oyuncular: Clint Eastwood, Gene Hackman, Laura Linney, Ed Harris, Judy Davis. 
Yapım yılı: 1997 Süresi: 116 Dakika 


Kariyerinin zirvesindeki usta hırsız Lut- tak odasındaki kasayı boşaltmaya hazır- 
Li her Whitney artık emeklilik zamanı gel- olanırken içeri sarhoş bir çift girer ve se- 
N gi: <B diğini anlamış ve son bir vurgunla işi bı- o vişmeye başlarlar. Çaresiz onları seyretrakma kararı almıştır. Büyük ve zengin omeye koyulan Luther'in birazdan göre- 
bir malikaneye giren Luther tam da ya- ocekleri ise tam filmliktir. 


29 TEMMUZ 


ABSOLLTE 


72 
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FRANSA'NIN EN GÜZEL YÜZLERİNDEN ISABELLE AD- 
JANI, OSCAR'A ADAY GÖSTERİLMİŞ EN GENÇ OYUNCU 
İDİ, AMA BU REKORU KIRILDI 

Fransa'da 27 Haziran 1955'te doğan Isabelle Yasmi- 
ne Adjanian'ın egzotik güzelliğini bir tür melez olmasına 
bağlarlar. Babası Cezayir-Türk melezi olan Adjani'nin an- 


nesi ise Alman'dır. Henüz 14 yaşındayken, Le Petit Bougnat (1970) adlı filmle birlikte sinema kapısını aralayan 
güzel oyuncu, bu film çekildiği sırada yaz tatilinde bir lise öğrencisiydi. 

Possession (1982) L'Et6 meurtrier (1984) Camille 
Claudel (1989) ve La Reine Margot (1995) adlı filmlerle 
Fransız sinema tarihinde dört Cesar Ödülü kazanan tek 
oyuncu olan Isabelle Adjani, 19 yaşındayken Oscar'a 
aday gösterildi ve bu ödüle aday gösterilmiş en genç 
oyuncu olarak da tarihe geçti. Ta ki Whale Rider adlı filmiyle Keisha-Castle Hughes ödüle aday gösterilip, bu rekoru kırana kadar. Adjani'nin ikinci Oscar adaylığı 
1988'de Camille Claude! ile geldi. 


JUDY DAVIS 


A PASSAGE TO INDIA'DA ADELA 
ROLÜYLE İZLEYECEĞİMİZ JUDY DAVIS, 
ABSOLUTE POWER'DA DA BEYAZ 
SARAY'IN PERSONEL MÜDÜRÜ 
OLARAK KARŞIMIZDA 


Avustralya'nın dünya sinemasına armağan ettiği en 
iyi oyunculardan biri olduğu konusunda zerre kadar 
kuşku yok. İşe şarkıcı olarak başlayan Judy Davis, 
oyunculuk öğrenimini Mel Gibson ile aynı dönemde 
yaptı. Adını ilk kez yönetmen Gillian Armstrong'un filmi 
My Brilliant Career (1979) ile duyurdu. 

Ülkesinde çok sayıda ödül aldıktan sonra, Golda Meiri canlandırdığı mini TV dizisi A Woman Called Golda 
(1982) ile Emmy adayı oldu. İlk Oscar adaylığına ise, 
bu ay CNBC-e ekranında izleyeceğimiz David Lean filmi 
A Passage to India'daki Adela Ouested rolü ile kavuştu. Ancak Lili Taylor, Frances McDormand gibi akirislerle mukayese edilebilecek, çağdaş insanın duygularını 
yansıtmakta usta Judy Davis, aktör Colin Friels ile evli. 
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her cuma 22:00 
« A PERFECT MURDER 


Yönetmen: Andrew Davis 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 102 Dakika 

Karısının genç bir erkekle ilişkisi olduğunu keşfeden Stephen Taylor aklında ayrıntılı bir planla adamın evine gider. 
Onun tüm geçmişini araştırmış ve çektiği 
hapis cezasına kadar her şeyi öğrenmiş- 


MIDNIGHT COWBOY 


Yönetmen: John Schlesinger 


MACERA FİLMLERİ 


Yapım Yılı: 1969 Süresi: 108 Dakika 

John Schlesinger'in ABD'de çektiği ilk 
film olan Midnight Cowboy, 1969 yılında En iyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında Oscar kazanmıştı. İki marjinal karakterin hikayesini anlatan film yazar Ja- 


Yönetmen: Hugh Hudson 


Yapım yılı: 1984 Süresi: 130 Dakika 

Hugh Hudson'ın önceki versiyonlarına 
göre daha gerçekçi bir yorumu tercih ettiği film Afrika'da kaza geçiren bir gemiden kurtulan Lord Jack Clayton ve Lady 
Alice'in zorlu bir coğrafyada verdiği ya- 


16 TEMMUZ 


ROSEWO00D 


Yönetmen: John Singleton 


Yapım yılı: 1997 Süresi: 90 Dakika 

Rosewood gerçek bir olaydan hareketle 
çekilmiş çarpıcı bir film. 1923 yılında nüfusunu Afrikalı Amerikalılar'ın oluşturduğu küçük bir Florida kasabası öfkeli 


23 TEMMUZ 


bir “beyaz? topluluğun saldırısına uğrar ve 


THE KING 1S ALIVE 


Yönetmen: Kristian Levring 
Oyuncular: Miles Anderson, Romane Bohringer, 
Yapım Yılı: 2000 Süresi: 104 Dakika 


Dogma 95 manifestosunun yazarlarından Kristian Levring'in Dogma damgası 
taşıyan ilk filmi 7be King Is Alive, dekor 
olarak Afrika'nın uçsuz bucaksız çölleri- 


MMUZ 


30TE 


ni kullanıyor. 


30 


GREYSTOKE: THE LEGEND OF TARZAN 


Oyuncular: Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen, David Suchet. 


tir. Taylor adama karısını öldürmesi karşılığında para teklif eder ve anlaşırlar; 
ama işler ters gidecek, beklenmedik şekilde karışacaktır. Başrolleri Michael Douglas ve Gwyneth Paltrow üstleniyor. 


Oyuncular: Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles, Barnard Hughes. 


mes Leo Herlihy'nin romanından beyazperdeye aktarılmış. Dustin Hoffman ve 
Jon Voight'e yıldızlık kapılarını açan yapım Hollywood tarihinde “X rating aldığı halde Oscar kazanan ilk film olmuştu. 


Oyuncular: Christopher Lambert, lan Holm, Ralph Richardson, Andie McDowell. 


şam mücadelesiyle başlıyor. Hamile olan 
Lady Alice ve Lord doğumdan bir süre 
sonra ölecek ve küçük John tek başına 
kalacaktır. Onu yetiştiren ve büyütenler 
ise maymunlar olacaktır. 


Oyuncular: Jon Voight, Ving Rhames, Don Cheadle, Bruce MeGill, Loren Dean. 


resmi açıklamalara göre en fazla 6 kişi öldürülür. Olay örtbas edilir ve 1983'te 
inatçı bir gazetecinin davayı yeniden gündeme getirmesine kadar resmi açıklama 
geçerliliğini korur. 


David Bradley, Jennifer Jason Leigh. 


Devasa bir çölde mahsur kalan bir grup 
turist sıcak, açlık ve susuzlukla baş etmek için başka şeylere konsantre olmaları gerektiğini anlar ve aralarında bir 


oyun oynamaya başlarlar. 


VIGGO 
MORTENSEN 


AKTÖR, ŞAİR, RESSAM, 'ORK AVCISI" 
VIGGO, ARTIK ARAGORN ADIYLA ANILIYOR 


Yıllardır sinemanın içinde, ama star olmak için Yüzükle- 


rin Efendisi'nin kralı Aragorn'u oynaması gerekti. Doğrusu 
hiç kimse Viggo'nun Aragorn rolünde böylesine cazibe saçacağına ihtimal vermiyordu. Yakışıklı olmak, yetenekli olmak başka şey, en hasından karizma sahibi olmak başka. 
Demek ki Peter Jackson ondaki cevheri sezmiş. 

Aktörün Danimarkalı kanı, filmi de, rolünü de kolaylıkla 
benimsemesine yol açmış. “Kelt ve İskandinav'ım” diyor: 
“Tolkien benim atalarımın saga'larından esinlenmişti.” Ne 
var ki, daha önce Mortensen'i kötü adam rollerinde de görmüştük. Örneğin bu ay izleyeceğimiz A Perfect Murder'da 
Gwyneth Paltrow'un cani ruhlu sevgilisi gibi. 

Mortensen aynı zamanda şair, fotoğrafçı ve ressam. 


VING RHAMES 


SAHNEDE UZMANLIK DALI KLASİK 
TİYATRO OLAN RHAMES, PERDEDE 
KÖTÜ ADAMLARI OYNUYOR 


İri yapılı, başı açık, karaderili Ving Rhames 
sahne, perde ve ekranın usta bir aktörü. Sinemadaki kötü adamlarının inandırıcılığında, Harlem sokaklarından şiddete aşina olmasının da 
payı vardır belki; ancak, Pulp Fiction'ın sadist 


Marsellus Wallace'ı gibi karakterler onun gerçek e 
benliğini yansıtmıyor. 
Rhames, kalbinin cömertliğiyle tanınan, anla- i 
yışlı bir adam. 1998 Altın Küre töreninde aldığı i 
ödülü, sinemaya kendisinden fazla katkıda bu- j 

i 


lunduğuna inandığı ve Only in America ile aday in 
olmuş Jack Lemmon'a sunuşu da bunu kanıtlıyor. Dindar Rhames, gençliğinde sokakların vaatlerine kapılmayıp okulu tercih etti. 

Hitabet yeteneği yüksek bir çocuktu, bu sayede oyunculuk okumaya başladı. İyi Shakespeare 
oyuncusu Rhames'i, John Singleton'ın Rosewood'unda efsanevi atlı kahraman Mann olarak izleyeceğiz. 
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ce her cumartesi 20:00 - 22:00 


YANKS saat20:00 


Yönetmen: John Schlesinger 


Oyuncular: Richard Gere, Lisa Eichhorn, Vanessa Redgrave, William Devane. 


Yapım Yılı: 1979 Süresi: 132 Dakika 

Midnight Cowboy ve Marathon Man 
gibi filmlerin yönetmeni John Schlesinger'in imzasını taşıyan Yanks, yazar Colin Welland'ın bir öyküsünün 
beyazperde uyarlaması. 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde İngiltere'de geçen 
film üç Amerikalı askerin üç İngiliz 


Yönetmen: Gary Sinise 


MILES FROM HOME saat 22:00 


kızla yaşadığı aşkı anlatıyor. Çavuş 
Matt Dyson'ı kendisine aşık eden Jean 
bir yandan da erkek arkadaşı Ken ile 
olan bağlantısını devam ettirmektedir. 
Öte yandan subay John da sosyal ve 
hayat dolu Helen ile evlilik dışı bir 
ilişkiye girmiştir. 


Oyuncular: Richard Gere, Terry Roberts, John Malkovitch, Brian Dennehy, Judith Ivey. 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 103 Dakika 

Ransom, Apollo 13 ve Forest Gump 
gibi filmlerdeki rolleriyle hafızalarda 
yer eden Gary Sinise'nin ilk sinema 
deneyimi olan Miles From Home, babalarından miras kalan bir çiftliği çekip çeviremeyen ve her şeyi ateşe verip 
yakan iki kardeşin öyküsünü anlatı- 


SIMPLE MEN saat 20:00 


Yönetmen: Hal Hartley 


yor. Bir anda yasaları karşılarına alan 
Roberis kardeşler kaçacaklar ve kırsal 
bölgede birçok çiftçinin kahramanları 
haline gelecektir. Başrollerini Richard 
Gere ve Kevin Anderson'ın paylaştıkları filmin sağlam kurgulanmış öyküsü dikkat çekiyor. 


Oyuncular: Robert John Burke, William Sage, Karen Sillas, Martin Donovan. 


Süresi: 100 Dakika 

Amerikan Bağımsız sinemasının önde 
gelen yönetmenlerinden Hal Hartleyin 1992 tarihli filmi Si#zple Men, 
uzun süreden beri görmedikleri babalarının peşindeki iki kardeşin yaşadıklarını anlatıyor. Ortağı ve kız arkadaşı tarafından aldatılan Bill McCabe 


THE MONTE CARLO STORY 


Yönetmen: Sam Taylor 


beceriksiz bir bilgisayar hırsızıdır. Küçük kardeşi Dennis ile buluşan Bil! babaları William McCabe'i bulma üzere 
yola koyulur. 1960'lı yıllarda anarşist 
harekete katlan ve Pentagon'u bombalayacakken yakalanan William, 
FBPın elinden zor kurtulmuştur. 


saat 22:00 


Oyuncular: Marlene Dietrich, Vittorio De Sica, Arthur 0'Conneli, Natalie Trundy. 


Yapım yılı: 1957 Süresi: 96 Dakika 

Markiz Maria de Crevecocur ile Kont 
Dino Della Fiaba kumar cenneti olarak bilinen Monte Carlo'da tanışır ve 
derhal ya 
Her ikisi 
mar tutkunudur ve bu da Markiz'i 


anlaşırlar. 
de iflah olmaz derecede ku- 


mantıklı bir seçim sonucu zengin bir 


Amerikalı'ya yöneltir. 

Sinemanın iki efsanesini, Marlene Dietrich ile Bisiklet Hırsızları, Milano 
Mucizesi gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Vittoria De Sica'yı buluşturan he Monte Carlo Story, yönetmen 
Sam Taylor'ın imzasını taşıyor. 


İNANMIŞ BİR BUDİST 


RICHARD GERE 


Oyunculuk geçmişinde sinemadan önce tiyatro 
var. Daha doğrusu, müzikaller. Bu sayede, Chicago'nun çıkarını kollayan avukatı Billy Fiynn'la herkesi hayretlere düşürdü. Yine de, 'tap' dans sekansı 
için aylarca çalıştığını inkar etmiyor. 

Aktör olarak çoğunlukla ciddiye alınmadığı halde, 
özellikle yıllar geçtikçe, her rolün altından kalkabilen olgun, yumuşak bir oyuncu oldu. Jönden kötü 
adama, aksiyon kahramanından şövalyeye kadar 
her tür karakteri canlandırdı. American Gigolo ile 
meşhur oldu; ama daha önce Looking for Mr. Goodbar ile de dikkati çekmişti. Yıllardır inanmış bir Budist olarak Dalay Lama'nın haklarını savunuyor, insan hakları için de mücadele ediyor. Bu ay iki filmle ekranda. Amerikalı çavuş Matt Dyson'ı oynadığı 
romantik Yanks ve 1980'lerin modası çiftlik” filmlerinden, Gary Sinise imzalı Miles from Home. 


DÜNYA SİNEMASININ EN UZUN 
ÖMÜRLÜ İKONLARINDAN BİRİ 


Maria Magdalene Dietrich, 1930'larda meslek 


dagyetının zirvesindeyken, beyazperdenin en yüksek 


t-alan aktrisiydi. Aynı zamanda sinema erotiz- 


minin de ta kendisiydi. Androjen kişiliği, erkek giy- 


di, 


ih. 
gti 


silerinden hoşlanması yalnızca bir moda yaratmak- 
la kalmadı, onu büsbütün çekici hale getirdi. 
Tiyatro okudu, küçük rollerle başladığı sinemayı 


bir ara biraktı. Derler ki, yönetmen Josef von Sternberg onu kabarede keşfederek 1930 yapımı filmi 
Der Blaue Engel /-Mavi Melek'te oynatmış. Bu film- 


-anda gösterime çıktı, Marlene bir 
-Fakip-bir yıldız oldu. 


lene kadar da pırıltısını yitirmedi. 
lonte Carlo Story'de, Vittorio De Sica 
çiftxolarak izleyeceğiz. 
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EMMUZ 


31 TEMMUZ 


EMMUZ 


SİTE 


J2a TI 


24 TEMMUZ 


her cumartesi 20:00 - 22:00 


RINGMASTER 


Yönetmen: Neil Abramson 


saat 20:00 


Oyuncular: Jerry Springer, Jaime Pressley, Molly Hagan, Michael Dudikoff. 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 82 Dakika 

Jerry Springer'ın olaylı şovundan yola 
çıkılarak çekilen ve Springer'in kendisinin de başrolü üstlendiği Ringmaster 
medya dünyasını hicveden hareketli 
bir komedi. İnsanların birbirine hakaret ettiği, dövüştüğü, hatta zaman zaman havada koltukların uçuştuğu 


SATURDAY NIGHT, SUNDAY MORNING saat 22:00 


Yönetmen: Karel Reisz 


provokatif bir TV şovunun sunucusu 
olan Jerry Springer ünlü bir medya 
yıldızıdır. Rizgmaster'da anlatılan öykü de bu şova konuk olan bir grup insanın stüdyodan içeri adım atmalarıy- 
la başlayan ve Jerry'yi de doğrudan etkileyen bir dizi olayı konu ediniyor. 


Oyuncular: Albert Finney, Shirley Ann Field, Rachel Roberts, Hylda Baker. 


Yapım yılı: 19601 Süresi: 85 Dakika 

“Tek istediğim iyi vakit geçirmek. 
Gerisi propaganda!” Gelecek umudu 
olmayan, işçi sınıfına mensup Arthur 
Seaton'ın hayat felsefesi tam da budur 
işte. Hafta içi çok çalışıp hafta sonu 
bulabildiği tüm alkolü tüketerek 
“dağıtmaktan? başka bir şey yapmaz. 


Yönetmen: Woody Allen 


Hayatta keyif almaktan başka bir derdi olmadığı için de iş arkadaşlarından 
birinin karısıyla aşk yaşamaktan hiç 
gocunmaz. Kadın hamile kalınca da 
onun umurunda bile olmaz. Yine de 
“komşunun” iyi halli kızıyla evlenmekten kurtulamayacaktır. 


Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel Hemingway, Meryl Streep. 


| Yapım Yılı: 1979 Süresi: 92 Dakika 


Televizyon sektöründe kalem oynatan 
yazar Isaac Davis büyük bir romancı 
olmanın hayaliyle yaşamaktadır. Özel 
hayatı da tam bir keşmekeş halindedir. Lezbiyen eski karısı aşk hayatlarını gözler önüne seren bir kitap yazmış ve kendinden bir hayli genç bir 


kızla zorlu bir aşk yaşamaktadır. 
Godfather 1 & ?'yi de çeken görüntü 
yönetmeni Gordon Willis'in muhteşem siyah beyaz görüntüleri Woddy 
Allen'in kendine özgün anlatımıyla 
birleşince ortaya son derece keyifli bir 
film çıkıyor. 


LOOK BACK IN ANGER saat 22:00 


Yönetmen: Tony Richardson 


Yapım yılı: 1958 Süresi: 95 Dakika 

“Öfkeli genç adam? tipinin en belirgin 
prototiplerinden birini sergileyen Look Back In Anger, ünlü tiyatro yazarı 
John Osborne'un aynı adlı oyunundan beyazperdeye uyarlanmış güçlü 
bir film. Ana karakter Jimmy Porter 
üniversite eğitimi aldığı halde bir şe- 


Oyuncular: Richard Burton, Claire Bloom, Mary Ure. 


kerci dükkanında çalışmak dışında iş 
bulamamıştır. 

1950'li yılların İngiltere'sinin içler acısı haline bir protesto olarak yazılan 
Look Back Anger'da Osborne, hükümet ve sınıf karşın görüşlerini Porter'ın ağzından aktarıyor. 


ÖFKELİ GENÇ ADAMLAR 


SATURDAY NIGHT AND SUNDAY MORNİNG İLE LOOK BACK IN ANGER, 
İNGILIZ YENİ DALGASI'NIN EN İYİ ÖRNEKLERİ ARASINDA YER ALIYOR 


1950'li yıllarda işçi sınıfı İngiliz sinemasında ilk 
kez ön plana çıktı, emekçiler olayların göbeğinde 
yer almaya başladı. Olaylar da, gündelik hayatın 
sıradan olaylarından ibaretti. 

1950'ler sonu ile 60'ların başında İngiliz Yeni 
Dalgası'nı oluşturan yönetmenlerin (Jack Clayton, 
Lindsay Anderson, Tony Richardson, Karel Reisz, 
vb.) filmleri, dönemin edebiyatıyla da sıkı bir ilişki 
içindeydi. 

Onların filmlerinde de, edebi eserlerde olduğu 
gibi, hedef gerektirmeyen, herkese, her seye yönelik bir öfkeyle dolu kahramanlar vardı. 


Bu dönemin en iyi (ve ilk) örneklerinden ikisi, bu 
ay CNBC-e ekranında. 

İkisi de edebiyat uyarlaması: Look Back in Anger, John Osborne'un oyunundan (Osborne, filmin 
iki senaristinden biri); Saturday Night and Sunday 
Moming ise Alan Sillitoe'nun kitabından. 

İlkindeki öfkeli genç adamı Richard Burton, ikincisindeki bencil ve sefa düşkünü emekçiyi Albert 
Finney oynuyor. İkisi, tıpkı Richard Harris, Oliver 
Reed, Michael Caine, Terrence Stamp ve Peter 
O'Toole gibi, dönemin karakterlerinin bütün özelliklerine sahipti. 


Richard Burton ve 
Claire Bloom 
Look Back in Anger'da 
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DİZİ SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK 


TEMMUZ AYINDA BAZI DİZİLERİN YAYIN GÜN VE SAATLERİ DEĞİŞİYOR. 
AYRINTILARI CNBC-e DERGİ'NİN ORTASINDAKİ EKTE BULABİLİRSİNİZ 


CNBC-e dizilerinin yayın akışında, Temmuz ayı 
ortasında birkaç ufak değişiklik yapılacak. Aşağıda yer alan prototip, Temmuz'un ilk yarısını yansıtmakta. 37. sayfadaki prototip ise Temmuz'un 
ikinci yarısını, “ufak değişikliklerin işlendiği yayın 


akışını” göstermektedir. 

Ayrıntılı yayın akışına, CNBC-e Dergi'nin ortasında bulunan ekten; zorunlu son dakika değişikliklerine ise ww.cnbce.com adresindeki internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 


Ayrıntılı bilgi için www.cnbce.com 


PAZARTESİ ÇARŞAMBA 


prime-time 


FRASIER 


SITCOM 


TREE 


COUPLING UK 


BOSTON 
PUBLIC 


DÜNYA KOMEDİ, 
SİNEMASI FİLMLERİ 


USTALARA 
SAYGI 


BOOMTOWN 


PERŞEMBE 


CUMARTESİ 


vi 
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THE SIMPSONS 


THE KING OF OUEENS 


BUFFY 
THE 
VAMPİRE 
SLAYER 


24 WITHOUTA 
TRACE 


İŞE , MA THE X-FILES 
FİLMLERİ FİLMLERİ 
2X1 
FİLM 
BİRDEN 
SOUTH 


PARK 


Temmuz'un ikinci yarısında hafta içi her akşam 
saat 19.00'da yayınlanan fFrasierı, 19 Temmuz'dan itibaren yine hafta içi hergün saat 
19.30'da The King of Oueens izleyecek. 

13 Temmuz'da sezonun final bölümü yayınlanacak Coupling, yeni bölümleriyle ekrana dönmek 
üzere şimdilik veda ediyor. Bu tarihten itibaren, 
hafta içi hergün 20.00'de Malcolm in the Middle, 
20.30'da ise Scrubs yayınlanacak. 

Hafta içi programında, her akşam saat 
21.00'de ekranda olacak dizilere gelince... 

Pazartesi The X-Files, Salı Boomtown, Çarşam- 


PAZARTESİ ÇARŞAMBA 


14 TEMMUZ'DAN SONRA 


prime-t 


FRASIER 


THE KING OF OUEENS 


MALCOLM IN THE MIDDLE 


SCRUBS 


ba ER, Perşembe 24, Cuma günleri ise Without A 
Trace ekranda olacak. 

Hafta sonu 19.00'da The Simpsons, 19.30'da 
According to Jim yayınlanıyor. Hafta içi her gece 
24.00'te son sezonuyla Buffy, Pazar geceleri 
24.00'te ise tekrar bölümleriyle South Park'ı izleyebilirsiniz. 

According To Jim (17 Temmuz'dan itibaren) 

Coupling (13 Temmuz, 3. sezon finali) 

Malcolm (14 Temmuz'dan itibaren) 

Scrubs (14 Temmuz'dan itibaren) 

The King of Dueens (17 Temmuz'dan itibaren) 

Buffy (19 Temmuz'dan itibaren) 


PERŞEMBE 


ime 


THE SIMPSONS 


ACCORDING 
TOJIM 


24 WITHOUT A 
THE X-FILES ER RACE BOOMTOWN 
USTALARA GİŞE MACE 
FİLMLERİ FİLMLERİ THE X-FILES 
FİLM 
BİRDEN 
SOUTH 


PARK 


ve her pazar 20:00 BÜYÜK FİNAL 


www.enbce.com 18 TEMMUZ 


FİNAL SAVAŞLARI 


BUFEY'NİN VEDASIYLA TÜM DÜNYADA FANATİKLERİ GÖZYAŞINA 
BOĞULDU. BUFFY THE VAMPIRE SLAYER DERGİSİ TÜM SEZONLARIN 
FİNAL BÖLÜMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ VE NOTLARINI VERDİ 


PROPHECY GIRL O EEEGiemğ 


(KEHANET KIZI) 


YÖNETEN: J0SS WHEDON Bir de bunlar var: Sarah Michelle Gellar ilk önce 


İLK YAYINLANIS TARİHİ: 2 HAZİRAN 1997 (ABD) Cordelia rolü için düşünülmüştü. Willow ve 
21 MART 1998 (İNGİLTERE) Cordy'nin ölü öğrencileri bulduğu sahnenin daha 
kanlı bir versiyonu Avrupa pazarı için çekildi. 
Kısa Özet: Bufiy, istemeden Giles'ın Angel'a söy- En sıkı laf: Buffy (Master'a): “Ölü olabilirim; 


lediği kehaneti duyar. Buna göre ama hâlâ güzelim ki bunu senin için söylemem zor.” 


Buffy, Master'la kavgaya tutu- En sıkı an: Buffy'nin Master'a kafa tuttuğu sahne. 


şursa ölecektir, Yine de Buffy (İkincilik: Cordelia'nın arabasını okulun içinden 
kaderiyle yüzleşmeye karar kütüphaneye sürdüğü sahne.) 
verir ve Master'in inine doğ- En göz yaşartıcı an: Buffy'nin öleceğini öğrendiği 
sahne. (İkincilik: Buffy'nin Xander'ı reddettiği an.) 
En çarpıcı an: Buffy'nin ölüşü. (İkincilik: 


Willow ve Cordy'nin oda dolusu ölü öğ- 


ru yollanır. 

İyi mi? Jenerik öncesi 
Buffy'nin bir vampirle ağır 
çekim kavgasından Master rencinin içinden çıkmaya çalıştıkları 
ile finaldeki olağanüstü sahne.) 
mücadelesine kadar her Bölümün kahramanı: Dünyayı ilk kurtarışıyla Buffy elbette. 


(İkincilik Buffy'ye kalp masajı 


anıyla muhteşem bir 
bölüm. Serinin devayaparak onu kurtaran 
Xander.) 

Bölümün kötü 


mının çekilip çeki- 
Imeyeceği bilinmediğinden sonu be- 
adamı: Master 
Bu bölümü kaçırmamak için 5 ne- 


lirsiz bırakılmış olduğu için herhangi 
bir devam etmeme 


durumunda unutul- den: 1) Xander formu- 


maz bir veda olurdu. nun o zirvesinde. , 2) 
Akıl dolu, aksiyon yüklü bir bölüm; daha ne istenebilir? 

İstatistikler: Buffy'nin tırnağını kırması 1, Buffy'nin 


Buffy'nin mezuniyet balosu elbisesi. 3) Xander'ın 
Buffy'ye 'çıkma” teklif etmesi. 4) Buffy'nin sağlam 
bir sağ yumrukla Giles'ı 
mezuniyet balosu için kompli- yere sermesi. 3) Buffy'nin 


man alması 4, çığlık sayısı 4. Master'ı pataklaması. 


BECOMING, 2 


YÖNETEN: JOSS WHEDON 

İLK YAYINLANIŞ TARİHİ: 19 MAYIS 1998 (ABD) 
13 AĞUSTOS 1999 (İNGİLTERE) 


Kısa Özet: Buffy ve Spike güçlerini birleştirerek 
Angelus ve Drussila'nın dünyayı yok etmelerini durdurmaya çalışırlar. Angelus ve Buffy arasında kanlı 
bir dövüş başlar. Bu sırada Willow bir büyüyle Angel'in ruhunu eski haline döndürür; ama Angelus da 
cehenneme giden bir geçit açmıştır. Buffy bu geçidi 
kapatmak için Angel'ı öldürür. 

İyi mi?: Baştan sona nefes kesici. Duygusal ve 
görsel açıdan son derece güçlü, diken üstünde izleyeceğiniz bir bölüm. Buffy'nin hayatının aşkını öldürüşüyle (itiraf edin, bu kadarını beklemiyordunuz 
değil mi?) bölümün son anları izleyen herkesin bo- 


gazını düğümledi. Sarah McLachlan'ın müziği de 


Genel puan: A- 


(DÖNÜŞÜM) 


pastanın kreması adeta. 

İstatistikler: Korkutucu görüntü sayısı 1, toza dönüşen vampir sayısı 3, çığlık sayısı 4. 

Bir de bunlar var: Besteci Christopher Beck'in 
müziği kesinlikle hak edilmiş bir Emmy Ödülü kazandı. 

En sıkı laf: Angelus: “Acathla uyanmak üzere. 
Cehenneme gideceksin.” Buffy: “Bana da yer ayır.” 

En sıkı an: Buffy ile Angelus'un kılıç dövüşü. 
(İkincilik: Willow'un Angel'ın ruhu için yaptığı büyü.) 

En göz yaşartıcı an: Buffy'nin Angel'ı öldürdükten sonra Sunnydale'i terk edişi. (İkincilik: Wil 
low'un baygın bir halde hastanede yattığı sahne.) 

En çarpıcı an: Buffy'nin Angel'ı öldürüşü. (İkincilik: Buffy'nin cinayetten tutuklandığı sahne.) 

Bölümün kahramanı: Sevdiği adamı cehenneme 
gönderecek cesaretiyle Buffy. 

Bölümün kötü adamı: Angelus. Bir de Snyder. 

Bu bölümü kaçırmamak için 5 neden: 1) Buffy ile 
Angelus kılıç dövüşü. 2) Spike'ın kötülüğünün zirvesinde oluşu (ah o güzel anılar). 3) Buffy ve Spike'in güçlerini birleştirmesi. 4) Drusilla (onun varlı- 


ğı her zaman bir tehdit). 5) Sarah McLachlan'ın 


muhteşem şarkısı Full Of Grace. 


ve 
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GRADUATION DAY, 2 
(MEZUNİYET GÜNÜ) 


YÖNETEN: JOSS WHEDON 

İLK YAYINLANIŞ TARİHİ: 13 TEMMUZ 1999 (ABD), 
26 KASIM 1999 (İNGİLTERE) 


Kısa özet: Buffy, Scoobieler ve Sunnydale Lisesi 
öğrencileri bir araya gelerek Belediye Başkanı'na 
karşı savaşırlar. Belediye Başkanı deyip geçmeyin, o 
aslında dev bir yılana dönüşecek olan büyük bir iblistir. 

İyi mi?: Vay canına! En iyi dövüş (hatta savaş) 
sahnelerinden birinin olduğu bölüm kelimenin her 
anlamıyla bomba gibi. 

İstatistikler: Belediye Başkanı'nın kendini kaybedişi 2, korkutucu görüntü sayısı 2 (Cordy ve Wes'in 
öpüşmeleri ile Başkan'ın dönüşümü), ölü sayısı ise 
fazla. 

Bir de bunlar var: O dönem Amerikan liselerinde 
meydana gelen trajik olaylar nedeniyle bölümün yayınlanış tarihi ertelenmişti. Kanada'da ise böyle bir 
erteleme olmadı. Bu bölüm ayrıca David Boreanaz'ın kendi dizisine geçtiği tarihe denk düşüyor. 
Bölüm çekildiğinde Aygel dizisi için yeşil 
ışık daha yeni yakılmıştı. 

En sıkı laf: Başkan Richard Wilkins: “Abur cubur atışurmak yok! 
Dudaklarınızda kan görürsem doğru ormana yollarım, ona göre.” 

En sıkı an: Sondaki kavga sahnesi. (İkincilik: Başkan'ın dönüşümü.) 

En göz yaşartıcı an: Angel'in 
Sunnydale'i ve Bufiy'yi terk edişi. 

En çarpıcı an: Angel'in yaşamak 
için Buffy'den beslenmesi. (İkincilik: 
Snyder'ın ölümü.) 

Bölümün kahramanları: Sunnydale Lisesi'nin öğrencileri. 


Bölümün kötü adamı: Belediye Başkanı Richard 
Wilkins TI. 

Bu bölümü kaçırmamak için 5 neden: 1) Başkan'ın okul müdürü Snyder'ı yemesi. 2) ii paramparça olması. 3) Muhteşem kavga sahnesi. 4) 
Angel'in son görünüşü. 3) Başkan (dizinin en başarılı kötü adamlarından biri). 


> 
ye 


YÖNETEN: JOSS WHEDON 

İLK YAYINLANIŞ TARİHİ: 23 MAYIS 2000 (ABD) 
28 MAYIS 2000 (İNGİLTERE) 


Kısa özet: Buffy'nin evinde masum bir video gecesi için toplanan grup, ilk Avcı'nın ruhu rüyalarını istila edince gerçek bir kabusla yüzyüze kalır. 

İyi mi?: Çok tuhaf ama aynı zamanda deneysel, 
bir anlamda muhteşem bir bölüm. Herkese göre bir 
bölüm değilse (bazıları kelimelere dökmekte zorlanabilir) yapılacak en iyi şey, arkanıza yaslanıp keyfini çıkarmak ve açıklamaya çalışmamak. 

İstatistikler: Garip anların sayısı sözü edilmeyecek kadar çok, korkutucu görüntü sayısı 3 (Joyce'un Xander'a asılması, Buffy'nin kısa siyah saçları, Spike'in kıyafeti), öpüşme 2. 

Bir de bunlar var: Willow'un rüya sahnesinde giy- 


diği kıyafet (Buffy onun “kostümünü? yırttıktan sonra), Welcome To Hellimouth'da giydiği kıyafetin aynISI, 

En sıkı laf Tara: “Ne olacağını, kim olduğunu 
bildiğini sanıyorsun. Hiçbir şey bildiğin yok oysa.” 

En sıkı an: Giles'in şarkısı. 

En göz yaşartıcı an: Xander'in kabusu. 

En çarpıcı an: Joyce'un Xander'a asılması. 

Bölümün kahramanı: Rüyalarında bile Buffy. 

Bölümün kötü adamı: İlk Avcı. 

Bu bölümü kaçırmamak için 5 neden: 

1) Buffy'nin ilk Avcr'yla karşılaşması. 2) Anthony 
Stewart Head'in şarkı söylemesi. 3) Spike'ın ucube 
hali. 4) Xander'ın Willow / Tara fantezileri. 5) Çok 
tuhaf ve uçuk bir bölüm oluşu. 
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DİZİLER 


YÖNETEN: JOSS WHEDON 

İLK YAYINLANIŞ TARİHİ: 22 MAYIS 2001 (ABD) 2 Geliri N A 5 
2 HAZIRAN 2001 (İNGİLTERE) rini öldürmek istediğini açıkladı; ama aktris Emma 


Caulfield bir süreliğine daha dizide kaldı. Ayrıca bu 


Kısa özet: Gerçek bir tanrıya karşı çıkân Oo bölüm WB'de yayınlanan son bölüm olduğu için ka- 
Buffy'nin bugüne kadarki en büyük kavgasının yer (mal sezon finali yerine dizi finali tanıtımı yaptı. Oyaldığı bölümde Glory boyutlar arasındaki duvarları o sa dizi UPN'de devam etti. 

En sıkı laf: Buffy: “Onu ko- 


“uyacaksın değil mi? Sana gü- 


yıkmaya ve yeryüzüne cehennemi 


getirmeye çalışıyor. Bunun için de 
Dawn'ı kullanmak istiyor. veniyorum.” Spike: “Dünya- 
İyi mi3: Özel efektlerde hiçbir nın sonuna kadar hem de. Bu 
gece bile olsa.” 


En sıkı an: Buffy'nin Glory 


masraftan kaçınılmayan B4/fy'nin 
100. bölümü tam bir zirve noktası. 
Joss bir kez daha muhteşem bir fi- ile dövüşürken bir yandan da 
nal sunuyor. Dramatik, heyecan kuleye tırmanıp kız kardeşini 
kurtarmaya çalışması. (İkincilik: Bufiy'nin Magic Box'ta 
Dawn hakkında söylediği 


yüklü ve her anlamda mükemmel. 
Eğer bu bölüm göz pınarlarınızı harekete geçirmezse “insan” olduğunuz 
şüpheli demektir. 


duygusal sözler.) 
İstatistikler: Toza dönüşen vam- 


En göz yaşartıcı an: 
Buffy'nin kendini feda etmeden önce Dawn ile konuşması. 


pir sayısı 1, ölü sayısı 6, öpüşme 2. 
Bir de bunlar var: Joss Whedon 
En çarpıcı an: Giles'ın 

Ben'i öldürmesi. (İkincilik: 


aslında bu bölümde Anna karakte- 


Buffy'nin cesedinin ve mezarının görünmesi.) 

Bölümün kahramanı: Bir 
kez daha, dünyayı kurtarışıyla, Buffy. Hemen ardından, 
Glory'nin öldürülüşü ve Xanderin hayatının kurtarılışı 
için bir plan geliştiren Anya. 

Kötü adamı; Glory. 

Bu bölümü kaçırmamak 
için 5 neden: 1) Muhteşem 
açılış sekansı. 2) Olağanüstü 
özel efektler. 3) Xander'ın Anya'ya evlenme teklif etmesi. 4) 
Buffw'nin sonda ağır çekimle 
kuleden atlarken duyduğumuz gözyaşartıcı dış sesi. 5) 
Glory (dizinin en gösterişli kö- 


tüsü). 


GRAVE (MEZAR) 


YAZAN: DAVID FURY 

YONETEN: JAMES A. CONTNER 

İLK YAYINLANIŞ TARİHİ: 21 MAYIS 2002 (ABD) 
30 MAYIS 2002 (İNGİLTERE) 


Kısa özet: Giles ile kapışan ve onun bütün gücünü 
yok eden Willow, kendi acısını dindirmek için dünyayı yok etmeye karar veriyor. Onun içindeki insani 
yanı cezbetmek ve dünyayı kurtarmak da Xander'a 
düşüyor. 

İyi mi?: Epik bir masal. Güçlü, heyecan dolu ve 
kavrayıcı. Özel efektler de fena değil hani! Oyun- 
a culuk açısından özel- 
> likle Alyson Hannigan 

i Willow'un 


acısını ve çektiği işken- 


çok iyi. 


ceyi çok iyi hissediyorsunuz. Ayrıca sondaki 
şaşırtmacayı da 
seveceksiniz. Xander'ı 
kahraman olarak görmek de 
değişiklik. 

İstatistikler: o Wil 
low'un adam dövmesi 


güzel bir 


2, çığlık sayısı 3, ölü 
“birkaç 
dünyalr. 


sayısı kötü 

Bir de bunlar var: 
Kanadalı müzisyen ve 
besteci Sarah McLachlan'ın Prayer of St. 
Francis adlı şarkısı sanatçının Sasrfacing adlı ikili albümünde yer alıyor. McLachlan'ın müziği ayrıca 
Felicity dizisinde ve Message in #he Bottle, The 
Brothers McMullen ve City of Angels filmlerinde de 
duyulabilir. 

En sıkı laf: Willow (Xander'a): “Ana plan bu 
mudur? Beni aşkını ilan ederek mi durduracaksın?” 

En sıkı an: Giles'in Willow'la kapışmak için ortaya çıkışı. (İkincilik: Spike'ın ruhunu geri alışı.) 


En göz yaşartıcı an: Willow'un Xander'ın kollarında yıkılışı. 

En çarpıcı an: Willow'un Buffy'yi patakladığı 
sahne. (İkincilik: Willow'un Xander'ı yaraladığı 
sahne.) 

Bölümün kahramanı: Dünyayı kurtaran Xander. 

Bölümün kötü adamı: Willow! 

Bu bölümü kaçırmamak için 5 neden: 1) Korkutucu Willow, örneğin siyah saçlarıyla. 2) Giles 
geri dönüyor. 3) Buffy ve Willow birbirlerini pataklıyor. 4) Dawn ve Buffy'nin omuz omuza kavga 
edişi. 5) Sarah McLachlan'ın muhteşem şarkısı 
Prayer of St Francis. 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


ANGEL'I KURTAR KAMPANİYİ 
KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜ 
CNBC-e'DE İZLEYECEĞİMİZ 


WarnerBros. Angel'ın ABD?deki yayan 
ereceği açıkladığında Angel hayranlarıddöh beklemediği yoğunlukta bir tepkiyle karşılaşmıştı. Şubat 
ayı ortalarında www.saveangel.org ve www.sâvingangel.org internet siteleri üzerinden organize olan 
tüm dünyadaki Azgel hayranları, yapımcı firmayı 
ve yayıncı kuruluşları ileti bombardmanına tuttu. 


© İstekleri, Azgehın yeni 


Oysa, sözleşmeleri biten oyuncul ni projelere 


yöneldi, yaratıcı John Whedon ise Firefiy adlı filmi- 


SEZON FİNALİ 


18 TEMMUZ 


MEGEP BÜYÜK EKRANA TAŞIYIN. 
ANLARI, SON SEZONUNU EYLÜL'DE 
İ BEYAZPERDEDE GÖRMEK İSTİYOR 


ne başladı bile. Angel hayranlarına son darbe de artık haftalık bir dizide oynamak istemediğini açıklayan David Boreanaz'dan geldi. Boreanaz, diziye kapılarını kapatırken uzun metrajlı bir yapımda yer 
alabileceği sinyalini vererek hayranları için yeni bir 
umut kapısı aralamayı da ihmal etmedi. 

Mesajı alan hayranları da Save Angel (Angel'ı 
Kurtar) kampanyalarını, Please Bring Angel to the 
Big Screen! (Lütfen Angel'ı Büyük Ekrana Taşıyın) 
kampanyasına dönüştürdüler. 


Türkiye'nin 
Yatırım Noktası'na 
Türkiye'nin 

her yerinden 
ulaşabilirsiniz! 
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NOKTASI 


Çağrı Merkezi: 

Türkiye'nin her yerinden 

şehiriçi ücret ödeyerek 

borsada anında işlem, 

yorum, repo, yatırım fonu, halka arz. 


Internet: 

Hisse senedi işlemleri, anlık ücretsiz 
fiyat izleme, yatırım fonu, repo, devlet 
tahvili, hazine bonosu, eft, araştırma 
raporları, analizler, en düşük komisyon 
oranı ile 

anında hızlı işlem. 


444 0 414 


www.oyakyatirim.com.tr 


OYAK YATIRIM 


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent - Beşiktaş / İstanbul 
Tel: (0212) 319 12 00 (pbx) * Faks: (0212) 351 05 99 
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bir GG oyak kuruluşudur 
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YENİ SEZON 


20 Temmuz'dan itibaren 
her salı 21:00 


EP HCTION KARIŞIMI 


TOWN 


İSİYE DİZİ BOOMTOWN, TEMMUZ AYININ İLK YARISINDA İLK 
ÜMLERİYLE HAFTA İÇİ HER GECE SAAT 24.00'TE. 
N, 20 TEMMUZ'DAN İTİBAREN HER SALI 21.00'DE 


aylarına hareket getirmek için ye- 

da. Graham Yostun yarattığı, Jon 
etiği Boomtown, ülkesi ABD'de de, 

He de beğeniyle karşılandı. Dizi, televizyon 

; enlerinin de, Amerikan Sinema Enstitüünde favorileri arasında. 

Boomiown, sağlam karakterleri olan, iyi oynanmış, sıradışı bir dizi. Yönetmeniyle senaristi, ilginç 
bir yöntem benimsemiş. Suç ve cezanın bir yaşam 
biçimi olduğu günümüz Los Angeles'ında geçen dizide olaylar, ayrı ayrı herkesin görüş açısından yansıtılıyor: Detektifler, devriye gezen polisler, politika- 


vie 


— 
ei 


e 
Bien N 
i 


— 


İN Üemilnirinteri 


cılar, acil servis görevlileri, basın mensupları ve elbette, suçlular. 

Dizinin senaristleri (Yost, Fred Golan, Javier Grillo-Marxuach), olayları karakterlerden her birinin 
nasıl yorumladığını ayrı ayrı anlattıkları gibi, taraf 
tutmamayı da şiar edinmiş durumda. Sonunda da 
ortaya Raymond Chandler'ın kitaplarını hatırlatan 
ambiyansa sahip bir dizi çıkmış. Hafta içi her geceyarısına heyecan katıyor. 


Dizideki iki polis çift, aksiyon/getilim filmlerinden aşina olduğumuz polis eşleştirmelerinden birer 
örnek: Tecrübeli polisle genç hevesli; karaderiliyle 
beyaz derili. 

Yost ve Avnet'in özellikle ikinci eşlemedeki başariları, bu iki detektifin farklı ten renklerini yoksaymalarından kaynaklanıyor. Eşi daha ilk bölümde intihara kalkışan, kendi dertlerini kendine saklamaya 
alışmış Joel Sears (Donnie Wahlberg) ile, Boom 
fownm'un belki de en sevimli karakteri, rahat, neşeli 
“Korkusuz” Bobby Smith kimyası tutan bir ikili oluş- 
İturuyorlar. Aynı şey, yaşlı ve tecrübeli devriye polisi Ray Heckler (Gary Basaraba) ile “cikcik” polis 
Tom Turcotte (Jason Gedrick) için de geçerli. 

Bu dörtlüye, alkolik (ve evli) savcı David McNor- 

(Neal McDonough), aynı zamanda onun sevgili- 

olan araştırmacı gazeteci Andrea Little (Nina Garras), sağlık görevlisi Theresa Ortz (Lana Parrilla) 


eşlik ediyor. Bir de, her yeni olayla birlikte ortaya 
çıkan suçlular, masumlar ve kurbanlar. 

Yapımcı yönetmen/senarist Graham Yost (Speed, 
Band of Brothers) ile yapımcı yönetmen / yönetmen 
Jon Avner'in (Fried Green Tomatoes, Uprising) dizilerinin, kronolojiye meydan okuyan bir akışı var. 
Çoğu kez olayın ortasından. başlayıp, bir ileri bir geri gidiyorlar. 

Gelişmeleri ara başlıklarla tek tek bütün karakterlerin gözünden anlatıyorlar. Bir olayı mümkün 
olan bütün açılardan göstererek bütünlük yaratıyor, 
ortaya farklı bir hikaye çıkarıyorlar. Lafın kısası, televizyon seyircisinin böyle bir zekaya sahip olduğunu varsayıyorlar. 

Graham Yost, “Bazen bir hikayeyi anlatmanın en 
iyi yolu, bütün hikayeyi anlatmaktansa küçük hikayeler anlatmaktır” diyor: “İzleyici bu küçük hikayeleri kendisi bir araya getirir.” : 


BOOMTOWN 
BİRİNCİ SEZONUN 


ARDINDAN, YENİ 
BÖLÜMLERİYLE 
SÜRECEK 


Boomtown'un 
ikinci sezonunda 
Sabrina rolüyle 
izleyeceğimiz 
Rebecca 
DeMornay 
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COUPLING 


SUSAN-TARAFINDAN 'TRİPOD' OLARAK ADLANDIRILAN PATRICK 
KARAKTERİNİ OYUNCUSU BEN MİLES ANLATIYOR. 
MİLES A'GÖRE İZLEYİCİLER PATRICK'E BİR ŞANS TANIMALI 


İngiltere'de dördüncü sezon, kimseye kendini 
bağlayamayan Patrick ile nörotik olduğu artık herkesçe bilinen Sally”nin ciddi bir beraberliğe adım atmasıyla başlayacak. 

Patrick'in yıldan yıla olgunlaştığını belirten Ben 
Miles, "Artık bundan fazlasını ondan beklemeyin, 
zaten tek-eşlilik denen kavrama alışmaya, ilişki denen olayı da anlamaya çalışıyor" diyerek canlandırdığı karakteri savunuyor. 

Patrick'in sevgilisi, deliler delisi, kendine güvensiz, kimsenin beraber olmak istemeyeceği o nörotik 
kadın Sally'ye gelince... Açıkçası Sally, Patrick'i ek 
de etmeye cesaret edecek kadar deli. Miles, dördüncü sezonda Patrick'in bu “deli kadınla mücadele 
ederken, bir ilişki için yeterli ve geçerli duygusal donanımı kazanacağını? müjdeliyor. 

Patrick bir kadını etkilemek için tüm gerekli donanımın kendisinde olduğuna inanıyor. Sally, sürekli olarak onunla konuşmasını, duygularını paylaşmasını istediğinde, aslında Patrick'i tam bir modern erkek olmaya zorluyor. 

Miles, izleyicilerin Patrick'e bir şans tanımaları 
gerektiğini söylüyor; "Belki bir kaç sezon sonra 
Patrick de bir ilişkiyi yürütmeyi öğrenecek". Miles, 
Patrick gibi bir kadın avcısını oynamanın hoşuna 
gittiğini, ve bir erkek fantezisini tatmin ettiğini de 
itiraf ediyor: 


BEN MİLES “İŞİNİ! ÇOK SEVİYOR 

“Dördüncü sezonun ilk bölümünden itibaren üstü açık BMW kullanıyorum, istediğim kadar kullanmama izin veriyorlar, hey zaten rolün gereği bu 
değil mi? Her yanım kız dolu, bundan daha iyi bir 
iş olabilir mi?" 


Patrick gibi yaşamayı isteyip istemeyeceği sorulunca ise, yanıtı çok basit: "Eğer Patrick olsaydım, 
şu anda bu röportajı yatakta yapıyor olurduk." Ben 
Miles'in özel yaşamı Patrick'e kıyasla oldukça mütevazı, Miles dediğine göre Patrick'ten öğrendiği 
dersler de olmuş: "Patrick düşünmeden bir söz söyleme konusunda oldukça başarılı, bu kadar patavatsızını ben bile görmedim.” 

Ben Miles, “Günümüz ilişkileri karşılıklı pohpohlamaya saplandı kaldı" diye nitelediği gönül 
ilişkilerini, insanların aslında bilinç altındaki narsizmin tatmini için kullandıklarını düşünüyor. 

Halbuki, Miles'a göre Patrick, kadınlara karşı 
diplomatik davranma mecburiyetine inanmadığı 
için, günümüz erkeklerinin olamadığı kadar vurdumduymaz, rahat ve 'skor yapıcı"! 


hafta içi hergün 19:00 


FRASIER 


KELSEY GRAMMER, ABD'DE 
ÇEKİMLERİ SONA EREN FRAS/ER'IN 
ARDINDAN, HEMEN YENİ 
PROJELERE YÖNELDİ 


20 yıl boyunca Frasier Crane karakterini 


canlandıran Kelsey Grammer'ın, Frasier'in sona 
ermesiyle birlikte bir tür emekliye ayrılacağı ya da 
iyimser bir yorumla “dinleneceği” düşünülüyordu. 

Oysa Fox'tan yapılan açıklamada Grammer'ın 
sonbaharda Kelsey Grammer Sketch Show adlı 
bir şovla ekranlara döneceği haberi verildi. İlk 
aşamada altı bölüm olarak olarak düşünülen şov, 
bir İngiliz yapımından esinlenilerek hazırlanıyor. 

Yeni tartışma ise Kelsey Grammer Sketch 
Show'un başarılı olup olamayacağı. Ses getiren ve 
uzun Süreli bir yapımın ardından Seinfeld 


ekibinden kimsenin başarılı olamaması “Seinfeld 
Kabusu” olarak adlandırılmıştı. Merak edilen ise 
“Frasier Kabusu” yaşanıp yaşanmayacağı. 


te 
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her pazartesi 


DİZİLER 


19 TEMMUZ 


BİR ZAMANLAR BOSTON'DA YAŞAYAN DAVID E. KELLEY, YARATTIĞI 
BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ DİZİLERİN ÇEKİMLERİNİ BOSTON'DA YAPMADIĞI 
İÇİN 'HEMŞEHRİLERİNCE' ELEŞTİRİLİYOR 


David E. Kelley biyografilerinde üretken senarist 
için kullanılan sıfatlardan biri de “Bostonlı avukat'tır. Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Kelley, uzun yıllar burada yaşamıştır. İlk bakış- 
ta (Boston Public'i de anımsayınca) yazarın, bir tür 
vefa gösterdiğini düşünebilirsiniz. Oysa, gerçek hiç 
de böyle değil. Kelley'nin dizilerinde görünün sokakların pek çoğu Los Angeles'taki serlerden ibaret. 


BOSTON'A KARŞI MI? 

Bostonlı David E. Kelley'nin, Boston'da çekim 
yapmayı reddettiği ve bu kararı almasına, kentteki 
taşımacılık sorunlarının neden olduğu söyleniyor. 
Oysa Boston Public'in yönetici yapımcılarından Jonathan Pontell, Boston'da hiçbir sorun yaşamadıklarını açıkladı ve ünlü senariste yüklenen suçlamaya 
şu yanıtı verdi. 


“Eminim, Boston'daki taşımacılık sektörü hakkında hiçbir fikri yoktur. Çekimler için Boston'a 
gitmemiz çok zor ve pahalı. Kelley için öykü, coğrafyadan çok daha önemli ve Boston kokusunu orada olmadan da sağlamak mümkün.” 

David E. Kelly, 'hemşehrilerinden? tepki almasına 
karşın çekimlerini Los Angeles'ta sürdürüyor. Onun 
adına açıklama yapan yapımcısı Pontell, A//y MeBeaP'ın beysbolla ilgili bölümünün de teknolojiden yararlanılarak çekildiğini hatırlatıyor. 

Açıklaması ise çok net: “Zaman, her şeyden daha 
pahalı! Bu yüzden birçok şov Los Angeles'in batı 
yakasında çekiliyor.” Şirketini LA'e taşıyan Kelley, 
tüm tepkilere karşın bu kentten ayrılacak 


gibi görünmüyor. > 


5CRUBS 


her salı 21:00 


2X1 özel gösterim 


HAZIRAN SAYISINDA “HATASIZ DİZİ OLMAZ' DEMİŞ VE THE KING OF 
OUEENS'TE KARŞIMIZA ÇIKAN HATALARI SIRALAMIŞTIK. ŞİMDİ SIRA 
SCRUBS HAYRANLARININ YAKALADIĞI HATALARDA 


İlk sezon bölümlerinde Scrwbs yazısıyla birlikte gördüğümüz göğüs röntgeninde kalbin durduğu 
yer yanlıştı; yani röntgen yanlış tutuluyor ve yanlış 
asılıyordu. İkinci sezonda hata düzeltildi (bu arada 
röntgen de değiştirildi). 

İlk sezonda JD, MR odasına girdi. MR “güya 
açıktı, oysa hiç ses çıkartmıyordu. Üstelik JD'nin 
çağrı cihazı, stetoskobu, kol saati de üzerindeydi; 
ama MR çekilen bir odaya hiçbir doktor girmezdi, 
girse bile metal eşyayla girilmemesi gerektiğini bilirdi. 

My Blind Date adlı bölümde Alex ve JD tokalaşırken, Alex JD'nin evlenip evlenmediğini kontrol 
etmek için parmağında yüzük olup olmadığına 
baktı, Evlenmiş olsa bile bunu anlaması mümkün 
değildi; çünkü kontrol ettiği el JD'nin sağ 


eliydi, evlilik yüzüğünün takıldığı sol el değil. 

Elliot ve Dr. Kevin Casey'i öğle yemeği sırasın- 
da sohbet ederken görenler Kevin'in tabağındaki 
sandviçe dikkat etti mi bilmiyoruz. Sohbetin başında iki büyük parça ısırılmış sandviç, sohbetin sonunda tabakta eksiksiz duruyordu. 

My Student adlı bölümde Elliot ve Dr. Kelso 
tuvalet çıkışında karşılaştılar. Sahne boyunca Elliotun saçları sürekli değişti durdu. Böylece çekimin 
nerede kesilip başladığını tahmin etmek de dikkatli 
izleyiciler için güç olmadı. 

My Karma adlı bölümde Elliot, Carla'yla Paul 
hakkında konuşurken arka plandaki saat 15.10'u 
gösteriyordu. Sohbetin sonunda (ki toplamı 20 
cümleyi geçmiyor) saat 15.30 olmuştu. Bir cümleye 
düşen zaman, neredeyse bir dakikaydı! 


RA 
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ER 


İlk bölümü 1994'te yayınlanan ER, TV tarihinin 
en uzun soluklu dizilerinden biri oldu ve ABD'de 
halen yeni bölümleriyle gösterimi sürmekte. 

Kalabalık kadrolu dizinin bu kadar uzun süre yayında kalması birçok oyuncu için setin bir tür okul 
olmasını da sağladı. Geçen 10 yıl boyunca çeşitli 
nedenlerle birçok oyuncu diziden ayrıldı, hemen ardından yeni oyuncular kadroya katıldı. 

ER koridorlarından gelip geçen ve “yetişen” oyuncular listesinin başında hiç kuşkusuz George Clooney gelmekte. Acil servisin Dr. Doug Ross'u, Clo- 
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ACİL SERVİSİN SEKİZ YILLIK CERRAHLARINDAN 
ELİZABETH'İ CANLANDIRAN ALEX KINGSTON 
KADRODAN UZAKLAŞTIRILDI 


oney'in kariyer öyküsünü bir başka sayıya bırakıp, 
ER'daki güncel bir gelişmeyi aktaralım. 

Bir tür “oyuncu değirmeni” olan ER, Haziran 
ayında yine bir oyuncunun ayrılışıyla gündeme geldi. 1997 yılında cerrah Elizabeth Corday rolüyle 
dizi kadrosuna dahil olan Alex Kingston, sekiz yılin ardından yapımcılar tarafından dizi kadrosundan uzaklaştırıldı. 

İngiliz oyuncu Alex Kingston'ın İngiltere'de magazin dergisi Radio Times'a yaptığı açıklamaya göre yapımcılar bu kararı Kingston'ın yaşı nedeniyle 
aldı. Yaşlı olmasını gerekçe gösterdiklerini ileri süren 41 yaşındaki 
oyuncu, dizinin yapısında değişik- 
* liklerin yaşandığını, yapımcı ve senaristlere göre kendisinin eski moda ve tutucu bulunduğunu söyledi. 


NEDEN PARA MI? 

Dizi kadrosundan uzaklaştırıldı- 
© gı için hayli öfkeli olduğu gözlenen 
Kingston, yaşının yanı sıra bölüm 
başına 100 bin dolar alıyor olmasının da etkili olduğunu kabul ediyor, ki dışarıdan bakıldığında ana 
nedenin bu olduğu daha büyük ihtimal olarak gözükmekte. 

Medyaya yaptığı ağır sayılabilecek suçlamalarına karşın, dizinin 
yapımcılarından Kingston'a henüz 
bir tepki gelmiş değil. 

Tüm bölümleri CNBC-e'de yayınlanacak ER'a katıldığı 4. sezon- 
dan itibaren sekiz yıl boyunca Elizabeth Corday karakterini canlandıran Kingston, dizinin en uzun süre çalışan oyuncularından biriydi. 

CNBC-e'de, 4. sezonun Ambush 
adlı ilk bölümünde İngiliz travma 
uzmanı Elizabeth Corday karakteriyle Alex Kingston'ı izlemeye başlayacağız. 


her perşembe ZU) 


SİYAHİ ABD BAŞKANI PALMER ROLÜYLE TANIDIĞIMIZ DENNIS HAYSBERT 
24 MACERASINI 'SAKİN KAFAYLA' BAKIN NASIL ANLATIYOR. 


Başkan Palmer'ı canlandırırken zorlandınız mi? 
Oynaması çok zor bir karakter değil. Birlikte oy- 


nadığım diğer oyuncularla iyi arkadaşım, dolayısıy- 
la sahnelerde zorlanmıyorum. 

Elinizde olsaydı dizinin sezon sonlarını değiştirir 
miydiniz? 

Kadrodaki bazı oyuncularla iyi çok arkadaşlıklar 
kurdum. Sezon sonlarına doğru dramatik gelişmeler olacağını önceden biliyordum, merkez karakterlerin ayrılışlarını değiştirebilmeyi isterdim, fakat birileri gitmek zorundaydı. e 7 

Sezon sonu hakkında çekimden önce ipuçları 
öğreniyor musunuz? Sadece kendi diyaloglarınızı 
mı görüyorsunuz, yoksa tüm hikayeden önceden 
haberiniz oluyor mu? 

Senaryodan her şeyi görüyoruz; ama örneğin ilk 
sezonda iki farklı final vardı ve çekilene kadar hangisinin seçileceğini biz de bilmiyorduk. 

Senaryoyu ilk okuduğunuzda ve düşünmüştünüz? İlginç gelmiş miydi? 

Kesinlikle orijinal gelmişti! Buna 
yakın bir senaryoyla karşılaştığımı 
hatırlamıyorum. 

Gerçek zamanlı bir dizide oynamak size ne tür deneyimler 
yaşattı? 

Zenginleştiriciydi. İçinde 
olmayı bir yana bırakın, böyle bir proje görmemiştim bile. Böyle bir performans hiç 
sergilememiştim.  Kariyerimde altı çizilecek bir dönem oldu. 

Gerçekte ABD Başkanı 
olmayı ister miydiniz? 

Tek kelimeyle, hayır! 

ABD e zaman siyah bir 
başkana sahip olacak? Ya 
da hiç olabilecek mi? 

Çok uzun süreceğini sanmıyorum. 20 yıl içinde diyebilirim. 


www.cnbce.com 
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i WMTHOUT A TRACE 


KURBAN AİLELERİNİN TAMAMI DA 'O GÜN'E KADAR SON DERECE 


SIRADAN HAYATLAR YAŞIYORDU 


Aslında diziyi daha önce izlememiş bir arkadaşınıza heyecanla anlatmaya kalktığınızda hayalkırıklığı yaşıyorsunuz. Karşı taraf çok da orijinal olmayan konu hakkında neyin bu kadar değişik olduğunu anlamamakta ısrar ediyor. İkna etmek için tek 
yapmanız gereken arkadaşınızın sadece bir kere 
olsun diziyi seyretmesini sağlamak. 

Suç işlenmiş mi işlenmemiş mi belli değil. Aslında 
kurban var mı yok mu o bile belli değil. 

Mutlu sonun hiçbir şekilde garantisi yok. Daha 
önceden tanıdığınız ve hayranı olduğunuz oyuncularla da karşılaşmıyorsunuz. 
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Bütün bu belirsizlikler içinde Wizhowt a Trace, 
sağlam kurgusu, güçlü sinematografisi ve gösterişsiz ama iddialı oyuncu kadrosu ile yayınlandığı ük 
kelerde sessiz sedasız rekorlar kırıyor. Dizinin ikincı senesinin son bölümü Amerika'da şu ana kadar 
aldığı en yüksek izlenme oranına ulaştı. 

Without a Trace, izleyiciyi The X-Files veya 24 
gibi sadece hayallerinde görebilecekleri olaylar karmaşasına sokmadan, en büyük korkularından biriyle yüzleştiriyor. Dizide “seyrettiğiniz olayların koaylıkla sizin de başınıza gelebilecek olduğu fikri? 
son derece ürkütücü. — — 


Çocuğunuz okuldan eve gelmiyor ya da eşiniz 
gittiği iş seyahatinden dönmüyor. Düşünmesi bile 
korku verici; ama bir o kadar da “olabilir. Dizide 
izlediğiniz kurban ailelerinin tamamı da o güne 
kadar son derece sıradan hayatlar yaşıyordu. 

Without a Trace, ana karakterlerin hayatlarına 
minimum “dokunup” senaryoyu kurbanın ve çevresinin etrafında döndürüyor. Ekibimiz DNA, parmak izi gibi delillere odaklanmak yerine kurbanın 
psikolojik profilini çıkartmaya ve aslında bir yerlerde ortada olan, ama derlenip toplanması gereken bilgilerin peşinde koşuyor. Çok ender olarak 
araya ekibimizle ilgili bilgiler de serpiştiriliyor. 

2#ün 2. sezonunun son bölümü bittiğinde 
CNBC-e Pazar akşamları 2/'ün yerine ne koyabilir ki diye düşünüyordum. Herhalde şimdi de 
ENBC-e yetkilileri sonbaharda hangi diziyi tercih 
edeceklerini düşünüyorlardır. 
> Nevzat Aydın 


Dizinin İlk Sezonunda 

Kullanılan Bazı Müzikler 

Fuinre Boy Turin Brakes 

One of These Mornings --.............Moby 

Orisıde Staind 
Bob Dylan 


Goodbye Steve Earle 


Change Is Gonna Come -. . The Neville Brothers 
reMbe — Coldplay 

Pink 
Tom McRae 
Jeff Buckley 


My Vietnam 
Yon Only Bisappear 
Hallelujak 


ME 

Diziden bazı alıntılar 

(Adamın teki kurbanı kendi kaçırmış gibi fidye ister ama yakalanır.) 

Jack: Kolay para. Bu işin üzerinde olduğumuz aklına gelmedi mi? 

Adam: Ona polisi aramamasını söylemiştim. 

Jack: Sen kuşkusuz rastladığım en salak adamsın. 


(Büyük bir düğün hakkında) 

Jack: Çok güzel. Sosyete sayfası, bunun sezonun ilk 
büyük olayı olduğunu yazıyor. 

Martin: Sosyete sayfasını mı okuyorsun? 

Jack: Evet, ölüm ilanlarını okuduktan hemen sonra. 


Samantha: Onun yaşındayken ben de kaçmıştım. 
Jack: Şaşırmadım. Ne kadar uzaklaştın? 
Samantha: Annem beni otobüs durağında yakaladı. 
Jack: Nasıldı? 

Samantha: Onu gördüğüm zamanı hatırlıyorum. 
Beni birinin aradığını bilmek bile bir daha böyle bir 
şeyi denememi engelledi. 


Jack: Bütün binayı araştırmanı ve herkese bu kadını 
görüp görmediklerini sormanı istiyorum. 

Danny: 95 kat var Jack. 

Jack: Rahat ayakkabilar giy. 


vi 
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EN BÜYÜK AŞIKLAR 


HOMER & MARGE 


TÜM ZAMANLARIN EN İYİ HAYALİ ÇİFTİ SEÇİLEN HOMER VE MARGE, 
SHAKESPEARE'İN EDEBİ VE EBEDİ KARAKTERLERİ ROMEO VE JULIET'İ 
BİLE GERİDE BIRAKMAYI BAŞARDI 


Romeo'yu, D'ohmeo olarak değiştirmenin zama- — sinde kaldı. 17 yıl önce bir TV stüdyosunda doğan 
nı geldi galiba. Shakespeare'in en ünlü eserinde ko- ( ve televizyon tarihinin en uzun süre yayında çizgi 
nu edilen aşk, Homer ve Marge Simpson'ın gölge- (o kahramanları olarak tarihe geçen ikili, Disney On 
IceSM adlı şovun izleyicileri arasında yapılan ve 4 
bin 500 kişinin katıldığı oylamada Tüm Zamanların En İyi Hayali Çifti seçilerek bir ilke daha imza attı. 

400 yılı aşkın süredir en büyük 
aşk hikayesi olarak bilinen Ro- 


Homer ve Marge, 
Homer'a rağmen 
Tüm Zamanların En 
İyi Hayali Çifti 
seçildi. 


meo ve Juliet'in aşkı ise sıralamada ikinci 
oldu. Binlerce kez sahnelenmesine, otuzdan 
fazla TV ve sinema uyarlamasının çekilmesine 
karşın Romeo ve Juliet, Homer ve Marge'ı geçmeyi 
başaramadı. Tüm zamanların En İyi Hayali Çiftleri 
sıralamasında üçüncülük, İlk kez 1928'de birlikte 
görünen Mickey ve Minnie Mouse'un oldu. 
Homer Simpson'ın televizyon karşısında, elinde 
birasıyla pinekleeyen görüntüsü ya da çocukları 
okula götürmekten kurtulmak için uydurduğu beyaz yalanları anımsayıp gülümsüyorsanız boşuna 
yorulmayın. Homer ne derse desin, aslında Margel seviyor. Siz onun söylediklerine bakmayın. 
(Ya da yan sayfaya sadece bir göz atıverin, ama 
ciddiye almayın.) 


Mavr 6206146 


SÖZ 'SÖYLEDİĞİNE' BAKMAYIN 

“Aman Tanrım! Uzaydan gelen yaratıklar! Beni 
yemeyin, bir karım ve çocuklarım var onları yiyebilirsiniz” diyen kişi Homer Simpson'dan başkası olmasa da, 'mutluluğu' televizyon ve bira üzerinden 
tanımlıyor olsa da hayranları onun içinde iflah olmaz bir aşık yattığının farkında. 

Bunun farkında olmayan tek kişi de Homer'ın 
kendisi galiba, Homer Simpson'ın çeşitli zamanlar- 
da söylediği lafları anımsayan biri için, onu Romeo'nun önünde görmek hayli şaşırtıcı. Homer'ın, 
evi, evliği, çocukları hakkında yaptığı yorumlara 
bir göz atmak ister misiniz? 

e “Marge, içimde bir boşluk var. O boşluğu ailem ile doldurmaya çalıştım, din ile, arkadaşlıklar 
kurarak doldurmaya çalıştım; fakat hiç biri işe yaramadı. Sanırım aradığım şey bu koltuk.” 

© “Nükleer reaktör kadın gibidir. Gereken tek 
şey, el kitabını okumak ve doğru düğmelere basmaktır.” 

e “Psikiyatra niçin ihtiyacımız var ki? Biz 
çocuğumuzun dengesiz biri olduğunu biliyoruz.” 

© “Hamile bir eş ya da dengesiz bir çocukla uğraşmak hiç kolay değil; ama TV karşısında rahatlıkla 8 saat geçirebilirim.” 

e “Bart, spor karşılaşmalarına gittiğinde kazanıp 
kaybetmenin hiç önemi yoktur, önemli olan ne kadar sarhoş olabildiğindir.” 

© “Dünyanın bugünkü sorunu iletişim. Çok fazla iletişim...” 

© “Çocuklar, elinizden gelenin en iyisi yaptınız 
ama başaramadınız. Çıkartılacak ders 
şu: Asla uğraşmamalısın.” 


19 TEMMUZ'DAN 
İTİBAREN 


KING OF 
OUEENS 


Jerry Stiller'ın 
Kilometre Taşları 


e 8 Haziran 1927- New York'ta doğdu. Babası, 
Jeriy Stiller'ın eğitim masraflarını, İrlanda Büyük 
Piyangosu'ndan kazandığı parayla karşıladı. 

© 1950- Chicago yapımı Show Boat'ta canlandır 
dığı Bill Barnes rolüyle ilk çıkışını yaptı. 

«e 1951/1953- Çeşitli gruplarla birlikte sahneye 
çıktı. 

© 1954- New York yapımı The Golden 
Apple'ın kadrosuna katıldı. Aynı yıl * 
Anne Meara ile evlendi. 

e 1957- Stiller & Meara olarak bir 
şova başladılar. 

e 1972- Stiller & Meara olarak, Laugh When You Like 
adlı albümü yaptılar 

© 1974- The Taking of Pek 
ham One Two Three adlı 
filmle beyazperdedeki ilk 
çıkışını yaptı. 

e 1977- Take Five With Stiller & 
Meara adlı TV şovu başladı. 

e 1981- TV filmi Madame X'te 
başrolü üstlendi. 

e 1984- David Rabe'in Hurlyburly adlı oyunuyla Broadway'de sahne aldı. 

e 1986- NBC'de The Süller 
and Meara Show başladı. 

© 1990- Seinfeld'de Frank Costanza'yı canlandırmaya başladı. 
e 1997- Seinfeld'deki Frank rolüyle Emmy'ye aday gösterildi. 
e 1998- The King of Oueens'te Arthur Spooner rolüne başladı. 

e 2004- Disney'in Teacher's 
Pet: The Movie adlı filminde Pretty Boy karakterini seslendirdi. 


Fi 
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DİZİLER 


SOUTH PARK 


GENÇ BİR SOUTH PARK HAYRANINDAN YAŞITLARINA, SOUTH PARK 
İZLEME İZNİ KOPARMA YOLLARI! KONULU ÖNERİLER 


İnternet ortamında Sow#h Park üzerine yazılmış 
makaleler arasında dolaşırken, yaşını vermemiş; 
ama genç olduğu belli bir Sow) Park hayranının 
yaşıtlarına yazdığı uzunca bir öneri mektubuyla 
karşılaştık. Genç okuyucu, “Anne ve babalardan South Park izleme izni koparma yolları? öneriyordu. 
İşte kısa bir özet: 

“South Park izlemek istediğinizi söylediğinizde 
anne ve babanızdan net bir red yanıtı alıyorsanız (ki 
sadece yayın saati bile bu red yanıtına sağlam bir temel oluşturmaktadır), onları Soz#h Park izlemenin 
faydaları konusunda ikna etmeniz gerekiyor. 
İçeriğindeki tüm seks, küfür ve şiddet 
öğelerine karşın ve aslında tam da onlar nedeniyle Sowth Park izleyerek 
günümüz şartlarına uygun 


düşen dersler çıkartabileceğiniz tezini savunmak 
akla gelen ilk yol. 

İkinci adım, bir bölümü onlarla birlikte izleme 
şansını yaratmanız; eğer bunu yapamıyorsanız, anne ve babanızın bir Sow#h Park bölümünü izlemesini sağlamalısınız. Fakat bu noktada çok dikkatli 
davranılmalı. “Herhangi” bir Somh Park bölümünü 
izlemeleri çok riskli olabilir. İnternet üzerinden bölüm içeriklerini öğrenip, zamanlamayı doğru yapmalısınız. Yine de işiniz zor olacak gibi görünüyor; 
çünkü “tertemiz” bir South Park bölümü bulmak neredeyse imkansız.” 


17 TEMMUZ'DAN 


İTİBAREN 


hafta sonu 19:30 


ACCORDING TO JIM 


JIM SIRADAN BİR KARAKTER. ONU ÖZEL YAPAN DA BU ZATEN. JIM'DEN 
BÜYÜK KAHRAMANLIKLAR BEKLEMEYİN, DÜŞ KIRIKLIĞINA UĞRARSINIZ 


Film ve dizilerin ana karakterlerini kabaca üç 
başlık altında toplamak mümkün. Kahramanlar, 
salaklar ve sıradanlar. 

Başlarına ne gelirse gelsin “kahramanlar” 
için sorun değildir. Çevrelerini, ülkelerini ve 
hatta dünyayı kurtarabilecek güçtedir onlar. Karşılarında ordular varken, zafere 
ulaşmak için ellerindeki sapan yeterlidir. 

“Sıradan” karakterler ise gerçektir. Küçük dünyalarında büyük kahramanlıklar 
yaşarlar. (Pazar günü çocukları yüzme 
dersine götürmesi için eşini ikna etmiş ve 
öğleden sonra elinde birasıyla televizyondaki maçı izlemeye başlamış bir “sıradan'ın 
yüzündeki ifade, yaptığı kahramanlığın aksidir aslında.) Her şeyden biraz anlar ve aslında az anladıkları her şeyi çok iyi bildiklerini 
iddia ederler. 

Nedendir bilinmez, “sıradan” adamların, 
“sıradışı” eşleri vardır; ya çok güzel ya da 
çok akıllıdır “sıradan olmayan eşler”. 

Fred Çakmaktaş ve Vilma, Homer Simpson ve Marge bu ilişkilerin iki güzel örneği. 

Bir de Jim var. Jim ve güzel eşi Cheryl. 


MALCOLM IN THE MİDDLE 


Malcolm in tbe Middle'ın tema müziğinin altında 
They Might Me Giants (TMBG) imzası var. 

Kolay anımsanabilir melodiler çıkartmak konusunda son derece başarılı olan TMBG, mizahi ögeler taşıyan şarkı sözleriyle bu kolay müziği daha da 


14 TEMMUZ'DAN 
İTİBAREN 


hafta içi hergün 20:00 


özgün kılıyor. New York post-punk akımı etkisinin 
hissedildiği müzikleriyle farklılaşan TMBG, 80'lerin sonu, 90'ların başında parlamış bir grup. 

John Flansburgh ve John Linnell'den oluşan 
TMBG'nin temelleri çok eskilere dayanıyor. Massachusetts'te çocukluk yıllarında tanışan ikili, lise 
yılları boyunca da birlikte müzik yaptı. Farklı gruplarda süren kariyerlerini, Brooklyn'e taşınmaya karar vererek yeniden buluşturdular ve George C. 
Scott'ın bir filminden esinlenerek gruplarına They 
Might Be Giants adını koydular. Müzikal gelişimlerini araştırmayı meraklılarına bırakarak Malcolm 
in the Middle'ın tema şarkısı Boss of Me'nin de 
bulunduğu soudtrack'inde TMBG imzasını taşıyan 
ikinci şarkının da Older olduğunu hatırlatıyoruz. 
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2X1 özel gösterim 


The X-Files'ı uzaktan takip edenleri bilgilendirecek, fanatiklerininse bilgilerini tazeleyecek bir 
yazıya başlamak üzeresiniz. Aşağıda The X-Files ile 
ilgili sormak isteyip de soramadığınız her şeyi bulabilirsiniz. Eğer “bu soruların cevaplarını biliyorum, 
daha zor sorular yok mu?” diyorsanız, ikinci bölüme göz atmanızı tavsiye ederiz. 

The X-Files ne zaman başladı? 

The X-Files ilk kez 10 Eylül 1993 tarihinde Fox 
kanalında gösterildi. 

X-Phile nedir? 

Serinin sıkı takipçilerine verilen isim. 

Dizi, ilk gösterildiği andan itibaren başarı- 
İı mıydı yoksa bu kadar popüler olması zaman aldı mı? 

Başlangıçta hiç dikkat çekmedi. Foxtaki 
“yaz ayı tekrar gösterimlerinde” yavaş yavaş 
izleyici kitlesini toplamaya başladı. Amerika 
internetle tanıştıktan sonra herkes onu tanıdı. En İyi 
Drama Dizisi dalında Altın Küre'yi aldığında artık 
herkes The X-Files”tan haberdardı. 

İnternetin dizinin popülaritesine ne gibi bir katkısı oldu? 

Açılan siteler dizinin popülerliğini her geçen gün 
artırdı. Yayıncı kurumdan gelen tehditlere rağmen 
site sahipleri bu siteleri kapatmadılar. Gillian Anderson, David Duchovny ve dizinin yaratıcısı Chris 
Carter kendilerinin de bu sitelere göz gezdirdiklerini 
itiraf ettiler. 

Tbe X-Files için kült denebilir mi? 

Sıradışı bir izleyici kitlesi var, internetteki arama 
motorlarına “X Files? yazınca binlerce sayfa çıkıyor. 
T-shirtten rozete, posterden bardağa her tür ürün 
mevcut. Dahası Amerikan Televizyon Rehberi tarafından “Tüm Zamanların En İyi 25 Şovu” sıralamasında 2. seçildi. Yani, evet kült! 

The X-Files ne hakkında? 

Dizi, paranormal ve açıklanamayan olayların peşinde koşan iki FBI ajanının önsezi-mantık, görülengörülemeyen arasındaki savaşını konu alıyor. Bilim 
kurguzgerilim türleriyle cinayet hikayelerini bir araya getiriyor. Amerikan Televizyon Rehberi diziyi 
Alacakaranlık Kuşağı'ndan sonra televizyondaki 
gelmiş geçmiş en tedirgin edici dizi olarak nitelendiriyor. 

Hikayeleri nereden buluyorlar? 

Çoğunlukla hikayelerini gazete ve dergilerdeki 
haberlerin üzerine kuruyorlar. Ayrıca kayıtlara geçmiş paranormal olaylar da bir başka ilham kaynağı. 


Kim yarattı bu The X-Files”ı? 

The X-Files'ı Chris Carter isimli bir “surf dergisi 
yazarı” yarattı. Korkutucu ama aynı zamanda sofistike bir eser yaratmayı amaçlıyordu. Amacı, masalsı 
hikayeleri bilimin gerçeklik sınırlarını zorlayarak 
aktarmaktı. 

Başarılı oldu mu? 

Dizi tamı tamına dokuz sezon sürdü ve dünyanın 
çeşitli ülkelerinde izleyicileri ekrana bağladı. Başarılı oldu mu, siz karar verin! 


THE X-FILES'IN TANINMASINDA İNTERNETİN 
BÜYÜK KATKISI OLDU. YAYINCI KURULUŞ 
TARAFINDAN ÖNCE KAPATILMAK İSTENEN 
SİTELER, ZAMANLA DİZİNİN KÜLT 
STATÜSÜNE ULAŞMASINI SAĞLADI 


YOKSA SİZ DE BİR X-PHILE MİSİNİZ? 

Aşağıdaki 10 soruya bir göz atın. Doğru cevaplarınız 1-3 arasındaysa dizinin pek sadık bir izleyicisi 
değilsiniz. 4-7 arasındaysa X-Phile olmanıza az kalmış demektir. Eğer cevabınız 8-10 arasındaysa, siz 
gerçek bir X-Philesiniz! 

1- Ajan Mulder'ın evinin kapı numarası kaçtır? 
(İlk soru olduğu için ufak bir ipucu: Douglas 
Adams'ın Bir Otostopçunun Gezi Rehberi adlı kitabında hayatın, evrenin ve her şeyin cevabı olan rakam). ; 

2-Ajan Scully kahvesini nasıl sever? Şekerli/şeker- 
siz, kremalı/kremasız? 

3- Ajan Scully üniversitede yabancı dil olarak 
hangi dersi almış? 

4- Ajan Scully'nin X-file numarası nedir? 

5- Ajan Mulder'ın bebekken söylediği ilk kelime 
nedir? 

6- Ajan Mulder ne tür müzik dinlemeyi sever? 

7- Ajan Scully'nin üniversitede bitirme tezinin konusu nedir? 

8- Ajan Mulder en çok neden korkar? 

9- Ajan Mulder ne tür film izlemekten hoşlanır? 

10- Ajan Mulderın babasının ölmeden önceki 
son sözleri nedir? 


CEVAPLAR: 1 (42) 2 (Şekersiz, kremalı) 
3 (Almanca) 4 (44495) 5 (JFK) 6 (Klasik rock 
müzik) 7 (Einstein'ın paradoksu: Yeni bir yorum) 
8 (Ateş) 9 (Klasik bilim kurgu) 10 (Affet beni) 

Müjde Peker 
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RUGRATS 


DÖRT ŞİRİN BEBEK VE BAŞLARINDAKİ 
ANGELICA ADLI 'DERT 


Rugrats dendiğinde ilk akla gelen isimler Tommy, 
Chuckie, Phil ve Lil. Onlar dört bebek. Kendi aralarında rahatlıkla anlaşabiliyor olsalar da yetişkinlere 
kendilerini anlatma konusunda ciddi sıkıntıları var. 

Aslında tek sıkıntıları “kendilerini ifade edememek? değil. En büyük sorunlarının bir adı var: Angelica! Tommy'nin kuzeni Angelica tehlikeli bir kız. 
Hem yetişkinlerle konuşabiliyor, hem de ufaklıklar- 


la. Anne ve babaları istediği gibi yönlendirebiliyor, 
bu işi yaparken yalan söylemekten de çekinmiyor. 

Bebeklerin yanına geldiğini anlamanın en kolay 
yolu “Sizi aptal bebekler” diyen çığlığını duymak. 
Bebeklerin tek şansı kalıyor onunla birlikteyken, 
onun kurallarına uymak. 

Korkunç hikayelerini anlatmaya başlamadan önce “Hiçbir şeyden haberiniz yok” diye bağıran An- 


gelica olmasa ne kadar da güzel olurdu Chuckie ve 
arkadaşlarının hayatı! 


NICKELODEON KAHRAMANLARI HAFTA 
BOYUNCA SAAT 18.00'DE, HAFTA SONU 
10.00-13.00 ARASINDA CNBC-e'DE 


NICKELODEON 


»> THE MUPPET SHOW 


her cumartesi / pazar 18:30 

Dünyanın en ünlü kuklaları, eskimeyen 
şovlarıyla her hafta sonu ekranda. Tabii 
her show'da bir ünlüyle birlikte. 


3 
her cumartesi / pazar 08:00 
Alp Dağları'nın kızı Heidi, nerede yaşamak 
zorunda bırakılırsa bırakılsın, masumiyetini 
korumayı başarabiliyor. 


- VİKİNGLER 


her cumartesi / pazar 08:30 


Aslında onlar savaşçı bir grup; ama 
savaştan o kadar uzaklar ki çıktıkları 
seferler bir tür komediye dönüşüyor. 
Keşke her savaşçı onlar gibi olsa... 


- TWEETY 


her cumartesi / pazar 08:00 

Bob Clampett tarafından yaratılan 
Tweety, kediler karşısında zafer duygusunu tadabilmiş tek kuş olarak 
biliniyor. 


S5NOOPY 


her cumartesi / pazar 09:30 


Charlie Brown 1950'nin Ekim'inde garip arkadaşı için “O 
sadece bir köpek” dediğinde, Snoopy tamamen şaşkın ve 
bir o kadar da kızgın bir ifadeyle şöyle sormuştu: 
““Sadece' ile ne kastetmek istedin?” , 
Evet, 'sadece' bir köpek değil; o bir köpek. Üstelik mağrur 
da. "Sahiplerinin yanındaki hayvan karakterler” için genellikle reva görülen, itaat etmeleri (Rin Tin Tin) ya da isyankar olmalarıdır (Sylvester). Snoopy, işte bu noktada farklılaşıyor. O, itaatkar ya da isyankar değildir. O bir karakterdir ve her karakter gibi hissettiği duyguyu yaşar; 
yaşaması istenilen duyguyu değil. İnanmayan, 
konuşmak istemeyen Snoopy'yi konuşturmayı denesin bir kere. 
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#p Elephant 


a film by US VAN SANT 


GUS VAN SANT, COLUMBINE LİSESİ'NDE YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARI 
ÜZERİNE ÇEKTİĞİ VE TEMMUZ AYINDA VİZYONA GİRECEK FİLMİNDE 


OLAYLARLA ARASINA MESAFE KOYUYOR 


Gus Van Sant'ın filmi Elephant, Columbine Lisesi'nde katliamla sonuçlanan olaylar üzerine. 
Michael Moore da aynı konuda çok subjektif, öfkeli ve Oscar'lı belgeseli Bowling for Columbine'ı 
yapmıştı; ancak Moore sorumluları gösterir, onları sorularıyla bunaltır ve çözüm önerirken, 
Elephant bize hiçbir suçlu da göstermiyor, çözüm 
de sunmuyor. Olaylarla arasına mesafe koyuyor. 

Amerika'daki bir lisede herhangi bir gün yaşanıyor. Arkadaşlarıyla birlikte kafeteryada sıradan 
bir günü geçirmekte olan öğrencilerin, birkaç saat içinde karşılaşacakları akıl almaz şiddet hakkında hiçbir fikirleri yok. 

Yeniden eski, bağımsız günlerine dönmüşe benzeyen Van Sant, geleneksel anlatıma itibar etmeyerek, şiddet patlak verene kadar kamerasıyla bir 
gün boyunca öğrencilerin ardından gidiyor. 


Adını, Alan Clarke'in Kuzey İrlanda'daki şiddet üzerine filminden alan Elephant, oturma odasındaki file yönelik espriye dayanıyor: “İnsanların 
kabul etmeyi reddettikleri için artık görmekten 
aciz olduğu sorunlar.” 

Elephant geçen yıl Cannes'da Altın Palmiye 
alırken, Gus Van Sant'a da En İyi Yönetmen 
Ödülü'nü getirmişti. 

Alex Frost, Eric Deulen, John Robinson, Elias 
McConnell ve Jordan Taylor gibi oyuncuların rol 
aldığı film, 2003'te IFP Spirit Ödülü'nü kazandı. 
Village Voice Film Critics Poll'da En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni (Harris Savides) dallarında ödül alan Elephant, New York 
Film Eleştirmenleri Derneği Ödülleri'nde ise En 
İyi Görüntü Yönetmeni dalında büyük ödüle 
layık görüldü. 


FAHRENHEİTT İÇİN İSİM KAVGASI 


gusal toplum teması, henüz İkinci Dünya Savaşı'nın 


şokunu üzerinden atan ve Soğuk Savaş'a giren dünyada hararetle okunmuştu. 

Bradbury'nin romanı adını, kitapların yakıldığı 
451 Fahrenheit dereceden alıyor. Michael Moore ise 
Fahrenheit 9/11 filmininin “bağımsızlığın yakıldığı 
günden geldiğini? açıklamıştı. 

Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazanan 
Moore, filminde 11 Eylül saldırılarından 
önce Irak'a zaten savaş hazırılığı içinde 
olan ABD Başkanı Bush'un terör 
olaylarını savaşı haklı çıkarmak 
için kullandığını savunuyor. 


Fahrenheit 9/11'de terör saldırılarının ABD'de *bir kor- 
i / ku OOrtamı o yaratarak 
MICHAE MOORE öğ Bush'un ekmeğine yağ sürdüğü 
> fikri işleniyor. 

Bradbury, 6 ay önce projeyi duyar duymaz Moore'ın yapım şirketini aradığını ve Moore'un ancak 

Haziran ayında kendisini arayarak “özür dilediğini” ifade etti. 


Soğuk Savaş yıllarının kült eseri Fahrenheit 
451'in yazarı Ray Bradbury, Michael Mo- 


ore'dan kendi romanını çağrıştıran Fahrenheit Fahrenheit 9/11 filmi sözcüsü 


9/11 filminin adını değiştirmesini istedi. Joanne Doroshow ise, filmin esasen 


1953 yılında yayımlanan romanında Brad- Bradbury'nun işlediği “özgür dü- 


bury, itfaiyecilerin kitapları yakmakla yüküm- şünce' ile bağlantılı olduğunu ama 


> e Yğ EK ; yi De 
lü oldukları “gelecekteki? bir toplumu kaleme <2» ll Eylül sonrasında özgür düşünalmıştı. İnsanların bağımsız düşünememesi ve cenin ABD'de örselenişi gibi ba- 


tarihi unutmaları için kitapların yakıldığı bu kur- gımsız bir konuyu işlediğini savundu. 


İÇESİNİ BULDU 


The King of Oucens'in Doug'ı, Kevin 
James hayatının kraliçesini buldu ve 
19 Haziran'da uzun süredir birlikte olduğu Steffiana De La Cruz ile evlendi. 
California'da kilise düğünü ile evlenen 


çiftin nikahına iki yüz davetli katıldı. 
The King of Oueens'te Doug'ın evliliğini, eşinin babası Arthur bir tür kabusa 
çeviriyor. Kevin James'in hayatında 
böyle bir “kayınpeder” olup olmadığını 
ise bilmiyoruz; ajanslardan geçen haberlerde bu ayrıntı yer almıyordu. 
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İSTANBUL'DA 
“SIRA'DIDO'DA - 


Radio: N1O1, dinleyicilerini Viyana'daki 
Britney Spears konSerindân;Sonra Şimdide 
Münih'teki Dido konserine davet:&diyo 
1999 yılında çıkan No:Angeladlı- alk 
geniş:kitlelere ulaşan veyeni albü 
Rent'in-konser turnesi çerçevesind& -< 
17 Temmüz'da.Münihte olacak Dido bu 
kez Türk:dinleyenleriylesbuluşacak. 1 
Radio NLOİ:in bir çiftdinlayicisi' Didoznun 
Münih kon: erini izlemekle kalmayacak; Zayhı 
zamanda ünlü yıldızla 'da tanışacak. ; 
Dide: buluşmasıyla ilgili ayrıntılar Radio > 

“ <NİD1'in intemet sitesindeyer âlâcök 
(www:radioN101.60h))-5 4 e 


RADIO N101 


e Ouitrageous adlı şarkısına klip 
* çekerken düşüp yaralandığı için 
yaz programını iptal eden Britney 
Spears'ın, bilet ve merchandise 
satışlarından haftada 1 milyon 
dolar kaybı olduğu açıklandı. 

© Euro 2004'ün resmi albümü 
UEFA Euro 2004 Portugal, piyasaya çıktı. 
ie İngilizlerin ünlü boyband'i 
i Blue, 2005 yılında gerçekleş- 
! tirecekleri konser tarihlerini 
: açıkladı ve dağılacakları söy- 
> lentilerini yalanladı. 
“e Ölümünün 30. yıl anısına, 
Elvis Presley ile ilgili kapsam- 
> lı bir belgesel hazırlanıyor. 


| 
ii di 


TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİ 
FREKANSINDA 


(m) 


*a 


EN IYİ 5 


Mg OFİSTE BİR NUMARA 


Ofislere yönelik bir program olan Ofiste 1 Numara, hafta içi 11:00-12:00 saatleri arası 
Radio N 101'de. Gün içinde çeşitli ofislerle 
canlı telefon bağlantıları kurulan program 
boyunca istek parçalarına yer veriliyor ve 
programa katılan Radio N101 dinleyicileri 
çeşitli hediyeler kazanıyor. 

Ofiste 1 Numara, hafta içi hergün 11.00'de 
başlıyor ve bir saat sürüyor. 


SAS az 15:00 
15 


TV ON THE RADIO - 

STARING AT THE SUN 

TV on the Radio, Avrupa'da 4 AD ve ABD'de 
Touch and Go etiketiyle ilk albümleri Desperate 
Youth, Blood Thirsiy Babes'i bu sene piyasaya 
sürdü. Brooklyn çıkışlı grubun üyelerinden David 
Andrew Sitek aynı zamanda Yeah Yeah Yeahs'in 
Fever To Tell albümünün de prodüktörüydü. 


MORRISSEY — /77S HARD TO WALK 
TALL WHEN YOU ARE SMALL 

7 yıl aradan sonra sonunda Morrissey'in yeni albümü Yox Are The Owarry bu sene piyasaya çıktı. 
Tatile albümü zaten yanında götüreceklere bu toplama için öneri, ilk 49'lik Irish Blood English Hearın B-yüzü It's Hard To Walk Tall When Yon 
Are Small. 


MODEST MOUSE - FLOAT ON 

Modest Mouse, bu yıl ismine rağmen beklenileni veren albümleri Good News for People Who 
Love Bad News'u piyasaya sürdü. Grubun albümden yayınladığı ve Radyo Eksen En İyi 40'ın bir 
numarasına kadar yükselen Float On kasetimizin 
son şarkısı. 


RA DYO 


2 KSEN9Ğ.2 


www.radioeksen.com 


RADYO EKSEN EN İYİ 10 

iEELONDEREDMEAD EE EOUUS 
2-BADIYDRAWNBOY.......... YEAR OF THE RAT 
3-KATHRYNWILİAMS........... ALL APOLOGLES 
A ESKOBARE a e ee BIG SLEEPER 
5-MORRISSEY......... FIRST OF THE GANG TO DIE 
GEMİMHBOOUME e DOWN TO THE SEA 
7-DAVIDBOWLE.......... REBEL NEVER GETS OLD 
SE PJHARVEY > ki THE LETTER 
İMHEGURE e THE END OF THE WORLD 
10-THEDIİVINE COMEDY ........ ABSENT FRİENDS 


ROCK TARİHİNDE BU AY 


59 yıl önce- Deborah Harry doğdu. (1 Temmuz) 

35 yıl önce- Rolling Stones'un gitaristi Brian Jones 
evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. (3 Temmuz) 
24 yıl önce- Led Zeppelin orijinal kadrosuyla son 
konserini verdi. (7 Temmuz) 

33 yıl önce- Jim Morrison Paris'teki P'ere Lachaise 
Mezarlığı'na defnedildi. (9 Temmuz) 

44 yıl önce- Suzanne Vega doğdu. (11 Temmuz) 
28 yıl önce- Deep Purple dağıldı. (19 Temmuz) 
51 yıl önce- Elvis Presley annesi için ilk kaydı 
My Happiness'ı besteledi. (18 Temmuz) 


AYIN SÖZÜ 


Love isafist! 
Mike Fatton 
2000 


Surviving Picasso 
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21 Temmuz, Saat 22.00 
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© SURVIVINE PİCASSO 
© Yönetmen: James Ivory 


(Pablo Picasso, Françoise'e birlikte yaşamalarını 
önermiştir. Genç Françoise, bu öneriyi büyükannesine anlatır. Büyükannesinin şu sözleri, Picasso hakkındaki genel yargıyı da özetlemektedir aslında: 
“Yüzlerce kadınla beraber oldu. Bütün dünya biliyor. Kaç kadının hayatını mahvetti. Sana da aynı şeyi yaparsa çok üzülürüm.” 

Picasso yatakta uzanmış, Françoies de onun üzerinde, Picasso'nun karakalem resmini yapmaktadır.) 
PICASSO: Genç bir kızın büyükannesiyle yaşaması 
normal değil. Herhalde seni bana karşı uyarmıştır. 
FRANÇOİJSE: Uyarıya gerek yok ki. Senin yaşadığın 
hayat bir sır değil. 

PICASSO: Hayatımda bir iki kadın oldu tabii... Aslında bir sürü kadınım oldu. Yüzlerce, binlerce... Sayısını unuttum. O kadar çoktu ki. Ama şimdi sadece sen varsın. Seni hergün daha çok seviyorum. Benim için çok önemlisin. 

(Françoise Gilot'nun anılarından yola çıkılarak anlatılan filmde, Françoise'in sesinden Picasso'nun 
geçmiş ilişkileri anlatılmaya başlanır. Önce Marie 
Therese, hemen ardından da Dora Maar örneği verilir. Ekranda Dora Maar'ın görüntüsü varken, 
Françoise izleyiciye anlatmaya devam eder.) 
FRANÇOİJSE: ...ancak birkaç yıl içinde Dora çektiği işkence yüzünden sürekli ağlamaktan gözleri şişmiş bir kadın haline geldi. Evi stüdyonun hemen köşesindeydi. Picasso canı istediği zaman ona gidiyordu. Dora, günlerini ve gecelerini onu beklemekle geçiriyordu. Bir anlamda sanatçının tutsağı olmuştu. 
(Françoise'in anlatımı boyunca Dora'yı izleriz. Kötü 
durumdaki Dora, Picasso'nun evine gelmiştir. Deli 
gibi içeri girer.) 

PICASSO: Sana böcekler çizdim. Sen de bir sabah 
öyle uyanacaksın. Kafka gibi. Ne oldu sana? 
DORA: Saldırıya uğradım. Bir adam bana saldırdı 
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«(O Oyuncular: Anthony Hopkins, Natasha McElhone, Julianne Moore, Joss Ekland. 
o Yapım Yılı: 1996 Süresi: 120 Dakika 


ve bisikletimi çaldı. 

PICASSO: Ne zaman? 

DORA: Şimdi. Adam saldırdı ve bisikletimi çaldı. 
PICASSO: O zaman polise haber vermek gerek. 
DORA: Verdim. Onlar da size saldıran kişi tanıdığınız biri dediler. Bana saldıran senmişsin. 

PICASSO: Kendine gel. 

(Dora, bir sinir krizinin eşiğindedir.) 

DORA: Büyük ressam olabilirsin; ama ahlaki açıdan 
beş para etmezsin. Şeytansın. Dünyayı kirletiyorsun. 
PICASSO; Eleştirmenler de böyle diyor. 

DORA: Seni kurtarmam gerek. Bu şart. 

PICASSO;: Zaten kurtardın. 

DORA: Hayır anlamıyor musun? Yozlaşma beni de 
tüketiyor. Ben senin ağzındaki çürük diş gibiyim. Bu 
senin suçun değil. Benim de değil. 

PICASSO;: Tanrı'nın suçu. 

(Tanrı'yı suçlaması üzerine, “hayır” çığlıkları atan 
Dora, yığılırcasına dizleri üzerine çöker. Picasso da 
düşmemesi için onunla eğilmiştir. Dora, bir tür kriz 
halinde çığlıklar atarak konuşmaktadır.) 

DORA: Böyle deme. Seni bağışlaması için birlikte 
dua edelim. Eğer dua etmezsek lanetleneceğiz. Anlamıyor muusun? Tanrı'nın gözünde biz tek ruhuz. 
Ancak dua edersek bağışlanırız. 

»ICASSO: Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol biraz! (Yammuzsak başlamış, ama sonuncusunda bağırmıştır.) 
DORA: Bir tek dua bile yeter. 

ICASSO: Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol biraz! (Dora 
hıçkırıklar içinde ağlamakta, Picasso ise ona sarılmış, Dora'yı sakinleştirmeye çalışmaktadır.) 
PICASSO: Dr. Lacan'a gidelim. 

DORA: Senden ayrılmak istemiyorum. 

PICASSO: Hayır seni ben götüreceğim. Yanında geeceğim. Biraz dinlenmeye ihtiyacın var, hepsi bu. 
DORA: Sensiz gitmem. (Dora krizin ortasındadır.) 


; 
Eğ 
yolculuklara çıkacağım : 


Yeni restoranlar deneyeceğim 


Arkadaşlarıma yemek ısmarlayacağım. ©“ 


Çocuklarımla sinemaya gideceğim 


Tatil fotoğrafları çekgteğim 


İnternetten CD sipariş edeceğim 


Çeşit çeşit ayakkabı alacağım 


Sevdiklerime sürprizler yapacağım 


Kehdime vakit ayıracağım 


Koç Allianz Emekliliğiniz varsa, 
hayat aynı rahatlıkla devam eder! 


KOÇ ALLIANZ BİREYSEL DKOGBANK SUBELERİNDE VE 
EMEKLİLİK SİSTEMİ | KOÇ ALLUANZ ACENTELERİNDE 
KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ. « 444 45 46 * uww.kocalianz.com'ir 


TUBORG PILSENER alive 1 TEOMAN, 
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA 
KONSERLER VE SÜRPRİZLERLE SİZİNLE. 


TUBORG 


ER ZAMAK ER TEE 


MÜZİK 


CNEC-e aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


1 Temmuz 2 Temmuz 
perşembe cuma 


RUGRATS RUGRATS 


MY LIFE AS 
ATEENAGE ROBOT AS TOLD BY GİNGER 


FRASER 


ACCORDING TO JIM ACCORDING TO JIM 


COUPLING UK COUPLING UK 
SEZON FİNALİ 


Gigi 
EEE Z z 


BOOMTOWN BOOMTOWN 


- COUPLINS UK 01:00 - COUPLING UK 

:30 - THE MUPPET SHOW 01:30 - THE MUPPET SHOW 
-4 07:00 - WİTHOUT A TRACE 
- THE WATERDANCE 05:00 - PERFECT MÜRDER 
-BOOMTOWNN 00 - BOOMTOWN 
- ACCORDING TO JIM - ACCORDING TO JIM 
- FRASER 20 - FRASİER 


3 Temmuz 
cumartesi 


07:00 - THE SIMPSONS 
07:30 - THE MUPPET SHOW 
0800 - HELDİ 

08:30 - VİKİNGLER 
09:00 - TUVEETY 

09:30 - SNOOPY 

1000 - RUGRATS 2X1 
11:00 - AS TOLD BY 
GİNGER 

1130 - AAHHHI REAL 

1200 - CATDOG 

1230 - SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


FRASIER 


18:30 - THE MÜPPET 
SHOW 


THE SIMPSONS 


THE KING OF OUEENS 


LOVE AND DEATH 


THE KING OF OUEENS 


0030 - OR. PHIBES RİSES 
AGAIN 

(02:30 - THE SIMPSONS 
03:00 - LOVE AND DEATH 
0500 - SMALLTIME 
CROOKS 

0530 - THE MUPPET SHOW. 


07:00 - THE SIMPSONS 
0730 - MUPPET SHOW 
08:00 - HEİDİ 

0830 - VİKİNGLER 
09:00 - TWEETY 

0830 - SNOOPY 

10:00 - RUGRATS 2X1 
1100 - WILD 
THORNBERAY'S 

1130 -MYLIFE AS 
ATEENAGE ROBOT 
1200 - CATDOG 

1220 - SPONGEBOB 
SOYAREPANTS 


FRASIER 


1830 - THE MUPPET 
SHOW 


THE SIMPSONS 


THE KING OF GUEENS 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


ANGEL 


SOUTH PARK 


0030 - THE KİNG OF 
OUEENS 

01:00 - BUFFY THE 
VAMPIRE SLAYER 

0200 - ANGEL 
0300-THEX - FLES 
(0500 - PERFECT MURDER 
0630 - THE KİNG OF 
GUEENS 


Programları ay bo 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ 


5 Temmuz 6 Temmuz 7 Temmuz 
pazartesi salı çarşamba 


RUGRATS RUGRATS RUGRATS 


CATDOG SPONGEBOB AHH! REAL 


© — 
ği 


COUPLING UK COUPLING UK COUPLING UK 


BOSTON PUBLIC SCRUBS 2X1 B. | 


BOOMTOWN BOOMTOWN BOOMTOWN 


01:00 - COUPLING UK 01:00 - COUPLING UK 01:00 COUPLING UK 
01:30 - THE MUPPET SHOW 0130 - THE MUPPET SHOW 01:30 - THE MUPPET SHOW 
0200 - BOSTON PUBLIC 02:00 - SCRUBS 0200-ER 

03:00 - BUTTERFLY'S 0300 - DIRTY ROTTEN (03:00 - HEBESTRAUM 
TONGUE SCOUNDRELS (05:00 - BOOMTOWN 

15:00 - BOOMTOWN 05:00 - BOOMTOWN 06:00 - ALLY 

05:00 - ALLY 06:00 - ALLY (06:30 - FRASER 

0630 - FRASIER 0630 - FRASİER 


00 


:00 - 01 


06 


“e 


CNEC-e 


www.enbce.com 


8 Temmuz 
şembe 


RUGRATS 


MYUFEAS 
ATEENAGE ROBOT 


ALLY ALY 


BOOMTOWN 


01:00 - COUPLING 

(01:30 - THE MUPPET SHOW 
0200-24 

0300 - ISHTAR, 

(05:00 - BOOMTOWN 

0500 - ALY 

(0530 - FRASER 


RUGRATS 
AS TOLD BY GİNGER 


COUPLING COUPLING 
pi 


WİTHOUT A TRACE 


BOOMTOWN 


01:00 - COUPLING 
01:30 - THE MUPPET SHOW 
(02:00 - VWTHOUT A TRACE 
0300 - MİDNİGHT COWBOY 
0500 - BOOMTON 

0600 -ALIY 

0530 - FRASLER 


aylık yayın akışı 


10 Temmuz 
cumartesi 


0700 - THE SIMPSONS 
07:30 - THE MUPPET SHOW 
0:00 - HENDİ 
0830 - VİKİNGLER 
0900 - TWEETY 

0830 - SNOOPY 

10:00 - RUGRATS Xi 
11:00 - AS TOLD BY 
GINGER 

1130 - AAHHHI REAL 

1200 - CATDOG 

1230 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 


FRASIER 
18:30 - THE MUPPET 
SHOW 


THE SIMPSONS 


THE KING OF GUEENS 


THE KING OF GUEENS 


00:30 - AUDREY ROSE 

0230 - THE SIMPSONS 
0800 - YANKS 

0500 - MİLES FROM HOME 
0530 - TAE MUPPET SHOW. 


12 Temmuz 
pazartesi 


11 Temmuz 


0700 - THE SIMPSONS 
0730 - THE MÜPPET SHOW 


09:30 - SNOOPY 
10:00 - RUGRATS 2X1 
11:00 - WİLD 
THORNBERAY'S 
1130 - MYUFEAS 
'ATEENAGE ROBOT 
1200 - CATDOG 
1230 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 


FRASIER RUGRATS 


18:30 - THE MUPPET CATDOG 
SHOW 


THE KING OF OUEENS 
SEZON FİNALİ 


BUFPY THE COUPLING 
VAMPİRE SLAYER 


BOSTON PUBLIC 


SOUTH PARK BOOMTOWN 


(0830 -THE KİNG DE 
OUEENS 

01:00 - BUFEY THE 
VAMPİRE SLAYER 
0200 - ANGEL 

0800 - THEX - ALES 
0500 - BUTTERFLY'S 
TONGUE 

0630 -THEKING OF 
OUEENS 


01:00- COUPLING 


(02:00 - BOSTON PUBLİC, 
(0800 - THE PROMİSE 
0500- BOOMTOWN. 
0500 - ALLY 

0530 - FRASER 


(01:50 - THE MUPPET SHOW 


13 Temmuz 


RUGRATS 
SPONGEBOB 


COUPLING 
SEZON FİNALİ 


SCRUBS 2X1 


BOOMTOWN 


01:00 - COUPLING 

01:30 - THE MUPPET SHOW 
0200 - SORUBS 

(08:00 - MY FELLOW 
AMERİCANS. 

(0500 ; BOOMTOWN 

0500 - ALLY 

(06:30 - FRASER 


14 Temmuz 
çarşamba 


RUGRATS 


AHH! REAL 


FRASIER 


MALCOLM IN THE 
MIODLE 


SCRUBS 


00:45 - BOOMTOWN 


01:30 - SORUBS 

0200-ER 

(0300 - PASSAGE 10 INDA 
(0530 - BOOMTOWN 

0630 - FRASİER 


15 Temmuz 
perşembe 


RUGRATS 


MYLUFEAS 
ATEENAGE ROBOT 


00:15 -STUNTA 
WARDS 
1.BÖLÜM 


(01:90 - MALCOLM IN 
THEMİDDLE 

01:30 - SCRUBS 
0200-24 
0800 - ZERO EFFECT 
0500 - STUNT 
AWARDS 
0600 - ALLY 
(0630 - FRASER 


16 Temmuz 
cuma 


RUGRATS 
AS TOLD BY GİNGER 


MALCOLM IN THE 
MİDDLE 


SCRUBS 


WİTHOUT A TRACE 


00:30 - STUNTA 
yas 
2.BÖLÜM 


01:00 - MALGOLM İN THE 
MİDDLE 

01:30 - SORUBS 

0200 - WTHDUT A TRACE 
(0800 - GREYSTROKE 

THE LEGEND OF TARZAN 
(0500 - STUNT 

AWARDS 

0500 - ALLY 

(0530 - FRASİER 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ 


16 Temmuz 17 Temmuz 18 Temmuz 19 Temmuz 20 Temmuz 21 Temmuz 22 Temmuz 23 Temmuz 
cuma cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cuma 


07:00 - THE SIMPSONS THE SİMPSONS 
07:30 - THE MUPPET SHOW THE MUPPET SHOW 
0800 -HEIDİ - BEDİ 


0830 - VİKİNGLER - VİKİNGLER 
000 - TWEETY > TWEETY 
0830 - SNOOPY 08:30 - SNOOPY 
10:00 - RUGRATS XI 10:00 - RUGRATS X1 
11:00 - ASTOLD BY 11:00 -WILD 
GİNGER THORNBERRY'S 
11:30 - AARHRİ REAL 1130- MYUFEAS 
MONSTERS A TEENAGE ROBOT 
1200 - CATDOS 1200 -CATDOG 
1230 - SPONGEBOB 1220 - SPONGEBOB 
SOYAREPANTS SOUAREPANIS 


RoOSEwWÖOOL 


FRASER 


RUGRATS 


AHH! REAL 


RUGRATS RUGRATS RUGRATS RUGRATS 


AS TOLD BY GİNGER 


RUGRATS 


MYLUFE AS 
ATEENAGE ROBOT 


FRASER THE SIMPSONS THE SIMPSONS FRASİER FRASIER PR FRASİER 


THE KING OF OUEENS 


18:30 - THE MUPPET 
SHOW 


18:30 - THE MUPPET 
SHOW 


CATDOG SPONGEBOB AS TOLD BY GİNGER 


THE KING OF GUEENS THE KING OF GCUEENS THE KING OF GUEENS THE KING OF GUEENS 


ALLY ACCORDING TO JIM ACCORDING TO JIM 


MALÇOLM IN THE BUFFY THE MALÇOLM IN THE MALCOLM IN THE MALCOLM IN THE MALCOLM IN THE MALCOLM IN THE 
MİDDLE VAMPİRE SİYER MIDDLE MİDDLE MİDDLE MİDDLE MİDDLE 
SEZON FİNA 


SIMPLE MEN 
SCRUBS 
SCRUBS SCRUBS 


ANGEL 
SEZON FİNALİ 


BOOMTOWN WİTHOUT A TRACE 


YENİ SEZON 


WİTHOUT A TRACE BOSTON PUBLIC 


FİNAL BÖLÜMÜ 


00:15 - BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


00:15 - BUFFY THE 
VAMPIRE SLAYER 


(00:30 - BUFPY THE 
VAMPİRE SLAYER 


BUFFY THE 
VAMPIRE SLAYER 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


0539 - STUNTA 
WARDS 
2S0LUM 


SOUTH PARK 


ACCORDING TO JiM 
TEKRAR 


0030 - ABSOLUTON 0030 - ACGORDING 70 JİM 01:00 - MALCOLM IN THE 01:00 - MALCOLM INTRE 01:00 - MALCOLM IN 0100 - MALCOLM IN THE 01:30 - SERUBS 
520 - MALCOLM IN THE 1230 - THE SIMPSONS 0100 - BUFAY THE MİDDLE MİDDLE THEMİDDLE MİDDLE 0200 -WITHGUT ATRACE 
0800 - SIMPLE MEN VAMPIRE SLAYER 01:30 - SORUBS 01:30 - SORUBS 01:20 - SORUBS 0130 - SERUES 0800 - ROSEWOOD 
0500 -THE 0200 - ANGEL 0200 - BOSTON PUBLİC 02:00 - BOOMTOYN 0200-ER 0200 -24 (0500 - BUFFY THE 
2290 - WITHOUT A TRACE MONTE CARLO STORY (0300 - THEX - FİLES (0800 - THE LİFE OF JESUS 0300 - ONCEUPONA (0:00 - SURVIVING PİCASSO | 0300 -ARTMUR VAMPİRE SLAYER” 
2500 - GREYSTROKE 0530 - THE MUPPET SHOW | 0500-PASSAGETOINDA 0508 - BUFPY THE CRİME 05:00 - BUFAY THE 05:00 - BUFPY THE 0500 - THE KING OF 
TEELESEND OF TARZAN VAMPİRE SLAYER 0590 - BUFAY THE VAMPİRE SLAYER VAMPİRE SLAYER NUEENS 
00 -STUNT 06:00 - THE KING OF VAMPİRE SLAYER 0600 - THE KİNG OF 0500 - THE KİNG DE 0530 -FRASİER 
AYARDS OUEENS (000 - THE KING OF GUEENS DUEENS 
#0-ALY 0630 - FRASIER, GUEENS (06:30 - FRASIER 0630 - FRASIER 


530 - FRASER 05:30 - FRASIER 


Viz 


ÇNBC-E aylık yayın akışı 


www.enbce.com 


24 Temmuz 25 Temmuz 26 Temmuz 27 Temmuz 28 Temmuz 29 Temmuz 30 Temmuz 31 Temmuz 
cumartesi pazar pazartesi çarşamba perşembe cuma cumartesi 


07:00 - THE SIMPSONS 07:00 - THE SIMPSONS 07:00 - THE SIMPSONS 
07:30 - THE MUPPET SHOW 07:30 - THE MUPPET SHOW (07:30 - THE MUPPET SHOW 
08:00 - HEIDİ 08:00 - HELDİ 08-00 - HEVDİ 

0830 - VİKİNGLER 0839 - VİKİNGLER 08:30 - VİKİNGLER 
(09:00 - TWEETY 08:00 - TWEETY 02:00 - TWEETY 

09:30 - SNOOPY 0830 - SNOOPY 08:30 - SNOOPY 

10:00 - RUGRATS 2X1 10:00 - RUGRATS 2X1 10:00 - RUGRATS 2X1 
1100 - AS TOLD BY 1100 -WILD 11:00 - AS TOLD EY 
GİNGER THORNBERRY'S GİNGER 

11:30 - AAHHH! REAL 1130 -MYUFEAS 11:30 - AAHHHI REAL 
MONSTERS ATEENAGE ROBOT MONSTERS 

1200 - CATDOG 1209 -CATDOG 12:00 - CATDOG 

1230 - SPONGEBOB 1230 - SPONGEBOB. 12:30 - SPONGEBOB 
SOUAREPANIS SOUAREPANTS SOUAREPANIS 


FRASIER RUGRATS RUGRATS RUGRATS RUGRATS RUGRATS FRASIER 
18:30 - THE MUPPET 
18:30 - THE MUPPET SHOW 18:30 - THE MUPPET 
SHOW CATDOG SPONGEBOB AHHI REAL MYUFE AS AS TOLD BY GINGER SHOW 
MONSTERS ATEENAGE ROBOT 


THE SİMPSONS THE SIMPSONS FRASIER FRASIER THE SIMPSONS 


ACCORDING TO JIM ACCORDING TO JIM THE KING OFOUEENS | THEKINGOFOUEENS | THEKINGOFOUEENS | THE KING OF CUEEN THE KING OF GUEENS | ACCORDING TO JIM 


MALCOLM IN THE MALCOLM IN THE MALCOLM IN THE MALCOLM IN THE MALCOLM IN THE 
MIDDLE MIDDLE MIDOLE MİDDLE MIDDLE 


MANHATTAN 
RINGMASTER SCRUBS SCRUBS SCRUBS SCRUBS SCRUBS 


BOOMTOWN THE X - FILES BOOMTOWN i WİTHOUT A TRACE 


23:00 -WITHOUTA 
TRACE BUFPY THE BUFFY THE BUFFY THE 00:15 - BUFFY THE BUFFY THE ACCORDING TO JIM 
ACCORDING TO JIM VAMPİRE SLAYER VAMPİRE SLAYER VAMPIRE SLAYER VAMPİRE SLAYER VAMPİRE SLAYER TEKRAR 
SOUTH PARK 


0030 - ROMEO IS BLEEDING | 0030 - ACCORDING TOJIM 0100 - MALCOLMIN 01:00 - MALCOLM İN 01:00 - MALCOLM İN 01:00 - MALCOLM IN 01:00 - MALCOLM INTHE 0030 - 1984 
0239 - THE SIMPSONS 01:00 -ER THE MİDDLE THE MİDDLE THE MİDDLE THE MİDDLE MIDDLE 0230 - THE SIMPSONS 
0590 - RINGMASTER (02:00 - BOOMTOWN 0130 - SCRUBS 0130 - SORUBS 01030 - SCRUBS 0130 -SCRUBS 01:30 - SORUBS (03:00 - MANHATTAN 
05:00 - SATURDAY NİGHT (03:00 - THE X - HLES 02:00 - BOSTON PUBUC 0200 - BOOMTOWN 0200-ER 02:00 -24 (02:00 - WITHOUT A TRACE 0500 - LDOK BACK IN 
& SUNDAY MORNİNG (04:08 - WİTHOUT A TRACE 00) - SPRING IN MY 08:00 - SOUR GRAPES 08:00 - AFTER KOURS (03:00 - ABSOLUTE POWER (08:00 - KING IS ALIVE ANGER 
(06:30 - THE MUPPET SHOW (0500 - SURVIVING PİCASSO | HOMETOWN (0500 - BUFFY THE 05:00 - BUFFY THE (05:00 - BUFFY THE (05:00 - BUFFY THE 06:30 - THE MUPPET SHOW 
(0500 - BUFPY THE VAMPİRE SLAYER VAMPIRE SLAYER VAMPİRE SLAYER VAMPİRE SLAYER 
VAMPİRE SLAYER 0600 - THE KING OF (0600 - THE KINGOF 0500 - THE KING OF (06:00 - THE KING OF 
0600 - THE KİNG OF GUEENS GUEENS GUEENS OUEENS 
GUEENS 0630 - FASİER (06:30 - FRASIER 06:30 - FRASIER 06:30 - FRASİER 
06:30 - FRASIER 


